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Emeklilik degil 


Biz emekliliği bir final değil, başlangıç 
olarak kabul ediyoruz. İkinci Bahar 
dememizin sebebi de bu. 

Çalışırken yapamadıklarınızı İkinci Baharınızda 
yapmak için temel olarak iki şeye ihtiyacınız 
var: Birincisi maddi güç. İkincisi de sağlığınız. 

İkinci Baharınıza parasal anlamda güçlü 
girmeniz için Garanti Bankası şubelerindeki 
arkadaşlarımız size yol göstermeye hazırlar. 
Garanti Bankası şubelerinden birine uğrayın. 
İkinci Baharınızda nasıl rahat yaşayacağınızı 
kendiniz görün. Unutmayın; İkinci Baharınıza 
ne kadar erken yatırım yaparsanız o kadar 
çok kazanırsınız. 


Ikinci Bahar! 


Gelelim İkinci Baharınız için dikkat etmeniz 
gereken ikinci noktaya, yani sağlığınıza, 
Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınızla her 
zaman olduğundan daha fazla ilgilenin. 
İkinci Baharınıza sağlıklı ve genç girin. 

Ve şu cümleyi aklınızdan hiç çıkarmayın: 
İkinci Bahar'ın başı sağlık. 

İkinci Baharınız hakkında ayrıntılı bilgi 
için 444 0 336 Âlo Garanti Emeklilik'i 
arayabilir veya www.garantiemeklilik.com.tr 
adresli sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 


“Garanti Emeklilik 
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WATCHING 


MALCOLM IN SCRUBS İDE 
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FRASIER 


(5 Mart) 


COUPLING US 
BOSTON THE 
PUBLIC GUARDIAN 
(9 Mart) o Mart» Ny; r 
ze 21 FİLM 
BİRDEN 
DÜNYA KOMEDİ USTALARA GİŞE MACERA 
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(14 Mart) 


AutomaticSound sistem *- mavi aydınlatmalı tasarımı ile Blaupunkt'un özel ürünü İstanbul C73... 
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İZLEYİCİDEN GELENLER 


AYIN İZLEYİCİLERİ 


Kanalınızı ilk günden itibaren hayret, nefret ve zevk ile izliyorum. Hayret ediyorum böyle mükemmel 
bir TV kanalı yapılabilirmiş demek ki. Nefret ediyorum -ama sizden değil tabii ki- yıllarca saçma 
sapan TV'lerle hayatımız boşa geçmiş (Yaş 31). Zevkle izliyoruz. 


MURAT DAYAR 


Pırıl pırıl kuşe kağıda, renkli baskı, her sayfa rengarenk, dopdolu ve sadece 1 milyon TL... Allahım 
biz bu dergiyi hakedecek ne yaptık? Size bir de sorum olacak; önceden Buffy ve Angel'ın hafta 
sonu öğlenleri tekrarı olurdu ve bu sezon öyle bir şey yok... Neden? 


Kanalınızı büyük bir ilgi ile 
izlemekte olan bir seyircinizim. 
Fakat en son normal anten 
yayınları kesilince tutkunu 
olduğum kanalınızı seyretmem 
mümkün olmadığından dijital 
yayınlardan abonelik yaptırarak 
artık yayınlarınızı seyretme 
imkanına kavuştum. Ama en 
çok üzüldüğüm nokta her hafta 
büyük bir merak ve ilgi ile 
izlediğim 24 dizisinin birçok 
bölümünü kaçırmaktı. Sizden 
ricam benim ve birçok 
arkadaşımın 24 dizisinin geçen 
sezon olduğu gibi kaçırdığımız 
bölümleri yeniden izleme 
imkanımız olacak mı? 

ARZU GÜVEN 


Sayın Güven, 
CNBC-e'yi antenden 
izleyenlerden benzer şikayetler 
alıyoruz. Bu vesileyle durumu 
özetlemektie fayda var. 
CNBC-e yaklaşık bir yıl önce 
RTÜK'ün çıkartığı bir 
yönetmelikten faydalanarak 
lisans tipini değiştirdi. 
Marmara ile sınırlı olan 
bölgesel yayın lisansımız ulusal 
oldu. Böylece CNBC-e Türkiye 
geneline havadan yayın 
yapabilme hakkını kazandı. 
Vericilerimizin sayısını arttırdık 
ve önemli merkezlerde, test 
yayına başladık. RTÜK yayın 
yapabileceğimiz frekansların 
sınırlı olduğunu bildirince de 
test yayınlarını kesmek 
zorunda kaldık. Çok yakında 
RTÜK'ün göstereceği 
frekanslardan farklı illere 
havadan yayın yapabilmeyi ve 
bizi antenden seyretmeye 
çalışan izleyicilerimize 
ulaşmayı hedefliyoruz. 
24 dizisi ile igili endişeniz 
olmasın, yaz döneminde sezon 
tekrarlarını izleyebilirsiniz. 
Eylül ayında da üçüncü sezon 
başlıyor. 

GA 


FİSUN BAKAN 


Merhaba CNBC-e, 
inanmayacaksınız ama iki 
buçuk senedir fanatiğiniz 
oldum... Çılgınlar gibi CNBC-e 
seyrediyorum. Annemler "Hadi 
Gonca odana" diyor, "anne dur 
Ally bitsin", "anne dur 
Passions bitsin", "dur Dharma 
and Greg"; "dur ANGEL 
(aşkımmmm), “dur Buffy" ve 
diğerleri... İnanılmaz derecede 
fanınız oldum ama sonuna 
kadar hak ediyorsunuz, 
mükemmelsiniz. Ya iyi ki şu 
dergiyi de çıkardınız. Artık 
Angel hakkında daha çok şey 
ögrenebileceğim. Ama sizden 
bir CNBC-e ve Angel fanatiği 
olarak bir şey isteyeceğim; 
Angel'in yani David 
Boreanaz'ın devasa boyutta 
harika posterlerini dergiyle 
beraber hediye edin 
yalvarıyorummmmm. Neyse 
biraz da size gelelim; 
şimdilerde televizyonda hiçbir 
şey bulamazken CNBC-e 
neredeyse dünyayı evimize 
getiriyor. Sizi tebrik ediyorum 
ve inanıyorum ki, televizyon 
dünyasında çok büyük bir yere 
geleceksiniz. 

ECE GONCA OTRU 


Sevgili Gonca, 

Bu sayıda “aşkınız” Angel'in 
posterini bulacaksınız, boyut 
devasa olmasa da umarım sizi 
ve sayıları şaşırtıcı rakamlara 
ulaşan Angel hayranlarını 
memnun eder. CNBC-e'ye 
övgüleriniz için de teşekkür 
ederiz, işimizi yapıyoruz, siz 
memnun oldukça, sevinip daha 
iyisini yapmaya çalışıyoruz. 


CA. 


Sanırım bu yazımı Mart 
sayısına koymazsanız büyük bi 
eksiklik olur. Çünkü birazdan 
bir kaç kişinin ayağına 
basacağım; hani yılbaşı gecesi 
neden Victoria's Secret'ı 
yayınladınız diyenlerin. Çok 
kısa geçmek istiyorum sonra bi 
kaç sorum olacak size. Bakın 
o program bence çok güzeldi, 
üstelik yılda 1 defa böyle bir 
güzelliğin yayınlanması 
gözünüze mi battı... Neyse ben 
şahsen çok beğendim, hatta 
Mart ayında tekrarını 
gösterseniz yine seyrederim. 
Sorum şu; hatırlarsınız bir ara 
Stephen King'in filmlerini 
yayınlıyordunuz. Neredeyse 
Stephen King kuşağı yaptınız. 
Acaba bunlar devam edecek 
mi? Son olarak da 24'ün 
posterini derginizle verebilir 
misiniz? İnanın çok güzel 
olurdu... Hepinize kolay gelsin. 
CNBC-e sen bir efsanesin... 
AYDIN OLKUN 


DÜZELTME VE ÖZÜR 


Şubat sayısının 51. sayfasında Dennis Hopper'ın 
George Mason'ı oynadığını yazdık; çünkü her 
sakallıyı George Mason sandık. Daha da vahimi 
Mason için 24 fotoğraflarını tararken, koskoca 
Dennis Hopper'ın rolünü karıştırdık. Kendimizi 
kutluyor, okuyucularımızdan özürler diliyoruz. 


(Soldan sağa) Dennis Hopper (Victor Drazen) 
Xander Berkeley (George Mason) 


Sayın Olkum, 

Teşekkür ederiz. Bu konuda 
yalnız olmadığımızı 
izleyicimizden gelen çok sayıda 
destek mesajıyla anlamış 
olduk. “Victoria Secret” yayını 
üzerine bir panel düzenleyip, 
olayı büyütmeyi planlıyoruz. 
Şaka yapıyorum. 

(Bazı izleyiciler ciddiye alabilir 
korkusuyla belirimek istedim) 
Stephen King kuşağı gibi bir 
planımız yok. 24#'ün posterinde 
hangi kahramanı 
kullanacağımızı düşünüyoruz. 
Görüşlerinizi bekleriz. 


C.A. 


Lütfen size yalvarıyorum 
Watching Ellie'nin tekrarını 
yayınlayın. İnanın şu an 
bundan daha çok hiçbir şeyin 
olmasını dilemiyorum. Haftanın 
en azından 1 gününde yarım 
saatçik ayırıverin de ben de 
mutlu olayım siz de. Lütfennn. 
Ya da en azından hiç 
yayınlamayı düsünmüyorsanız 
bile bi mail atın da sürekli bu 
beklenti içinde kalmayayım. 
Ama tabii çok üzüleceğimi de 
bilin. Zaman ayırdığıniz için 
teşekkür ederim. 

Kolay gelsin. 


Tebrikler, ayın şanslı izleyicisi 
oldunuz. İnanmazsınız, sırf 

sizin için bu ay Cuma 20:30'a 
Watching Ellie tekrarı koyduk. 


Dharma & Greg için bir not: 
Bu dizi artık çekilmiyor ve 
CNBC-e mevcut tüm 
bölümlerini gösterdi. Lütfen 
kimse "İzleyiciye saygısız 
adamlar Dharma & Greg'i 
yayından kaldırdı" diye 
öfkelenmesin. 


G.Y 


Dizinin resmi sitesinden takip 
ettiğimiz kadarıyla, Şubat'ın 
ikinci pazar günü Buffy'nin 6. 
sezonu bitiyor. Bu yıl 7. sezona 
başlamanız durumunda dizinin 
en son bölümleri yaza 
sarkacak ve biz öğrenciler için 
yaz tatilinde pazar akşamları 
Bufiy'yi takip etmek 
zorlaşacak. Rica ediyorum ki 
diziyi yazın hafta içine alın ya 
da lütfen ve lütfen Eylül ayına 
bırakın. Buffy'nin son 
bölümlerini görememek 
hepimiz için ölüm olur. 
kardylimon©.....net 


Haklısınız, Buffy'nin sonu yaz 
aylarına denk gelecek. Fakat 
son bölümleri kaçırma 
ibtimalinizin, öğrenci olmanızla 
ne ilgisi var? Pazar 
akşamlarına yaz okulu mu 
kondu? Tabii yazlıkta - 
kampta, pazar akşamları 
gençler topluca çıkarlar, 
tahmin edebiliyoruz; ama bu 


sene ritueli biraz bozabilir, 
topluca Buffy - Angel seyreder, 
sonra gezmeye gidersiniz. G.Y. 
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FERNANDO SOLANAS İMZALI SUR, KUSURSUZ 
BİR SÜRGÜN FİLMİ VE ASTOR PIAZZOLLA'NIN 
TANGOLARIYLA BİR MÜZİK ZİYAFETİ 


tal, yıllar sonra hapisten çıkıyor. Bir tür sürmkü tam beş yıl sevdiği her şeyden ayrı kal- 
. Bir gece gezgini olarak, Buenos Aires sokaklarında dolaşıyor. Özgürlükten sarhoş olmuş, yüzü- 


nün önünde anılar uçuşurken, geride Astor Piazzolla'nın tangoları çalıyor. Tıpkı Solanas gibi, çünkü 
Sur / Gümey onun 10 yıl sonra ülkesindeki ilk filmi. 

Fernando Solanas, Cannes Film Festivali'nde Sur / 
Güney'le 1988'de gelen Altın Palmiye'nin ardından, 
yaşam boyu yaptığı çalışmalar için Berlin Film Festivaliinden Onur Ödülü aldı. 10 Şubat'taki törenin ardından, üstadın son filmi Memoria del Saguco / 
Toplumsal bir Kıyım Kino International'da gösterildi. Usta yönetmene çok yakışan bir film ve ödül... 


SÜRGÜNDEKİ YÖNETMEN 


| el Solanas bu ay sürgünlerin dünyasını dile getiren 
E bir filmle CNBC-e ekranına konuk oluyor. Tıpkı da- 
Bs ha önceki Taxgos, el exilio de Gardel (1985) gibi, 


Sur / Güney de bir sürgün olma, uzak kalma, hasret 
çekme filmi; ama bu kez işin içinde geri dönüş de 
var. İlk film sırasında yönetmen, Arjantin cuntasının 
baskıcı önlemleri yüzünden gitmek zorunda kaldığı 
Paris'teydi; ama o Arjantin'deyken toplumsal ve siyasi durum üzerine filmler yapardı. Octavio Getino 
ile birlikte yönettiği ilk filmi, gelmiş geçmiş en etkin 
belgesellerden biri, Üçüncü Sinema hareketinin de 
temeli olan ve Perön'u destekleyen 4 saatlik La Hora de los 
hormos / Fırınlar Saati (1967) 
gibi. Beş yıl sonra yaptığı filmi 
Los Hijos de Fierro / Fiorrünin Oğulları'nın (1972) Arjantin'de gösterimi yasaklandı. O da Paris'in yolunu tuttu. 
© Geriye ancak 1980'lerde döndü, Sur'u yaptı, Can- 
“nes'da ödül aldı. 1993-97 arasında da Arjantin par- 
İamentosunda hizmet etti. Sinemada ise yapmadığı iş 
yok desek yeri: yönetmen, senarist, yapımcı, yapım 
“tasarımcısı, kurgucu, besteci. 
” 68 yaşındaki Solanas, son belgeseli Meyroria del 
Sagweo'da, Arjantin'in son dönemindeki bunalımların yanısıra yeni-liberal politika ile küreselleşmenin 
etkilerini ele alıyor. “Filmim”, diyor, “Ülkemde, La- 
“tin Amerika'da, bütün dünyada küreselleşmenin insanlık dışı yüzü üzerine sürdürülen acil ve kaçınılmaz tartışmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bir 
amacı da, aynı zamanda bir başka dünyanın mümkün olduğunu kanıtlamak.” 


Sevin Okyay 


vav vin varan FHA 


DUNAWAY HOLDEN FINCM DUVALL 


Akşam haberlerini sunan 'anchorman' Howard 
Beale işten atildiği haberini alınca canlı yayın 
da bir-sinir krizi geçirir ve son yayınında intihar 
edeceğini söyler. Beale'in bu açıklaması ratingleri patlatır ve ardından her şey çorap sökügü gibi gelir. Ratinglerin herşey demek oldugu 
ve tüm etik değerlerin sonradan hatırlandığı bir 
iktidar oyununa dönüşmüş medya figürü 
üzerine yapılmış en iyi filmlerden biri. 


76. Oscar Odül Töreni, 29 Şubat gecesi 
01:00'den itibaren canlı olarak NTV ekranında 
olacak. 2 Mart saat 21.00'de ise CNBC-e'de 
Oscar Ödül Töreni Özel Programı yayınlanacak 
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29 MART'TA YAYINLANACAK KIKUJIRO, 
DUYGUSAL BİR FİLM; BEAT TAKESHI'Yİ 
TANIMAYANLAR YANILGIYA DÜŞMESİN, 
ASLEN SERT BİR MİZACA SAHİPTİR KENDİSİ 


MÜHİM BİR JAPON 


“Beat” Takeshi Kitano; anavatanı Japonya'da 
uzun süre kıymet verilmeyen, öte yandan Batı 
Avrupa ve ABD'de büyük üne ve hayran kitlesi- 
ne sahip olmuş; ancak yine de “Batılıları hiç anlamıyorum? diyen, yaşayan en mühim Japon sinemacıdır. Sinemaya geçmesinden önce Japonya'nın en tanınmış komedyenlerinden biri olan 
Kitano, filmlerinde hem yazar, hem oynar, hem 
de yönetmenlik yapar. 

Batı'da Kitano'ya karşı duyulan hayranlığın 
tahminen binlerce sosyolojik sebebi olabilir; 
bunların çoğundan biz de haberdar değiliz. Ancak ikinci savaşı kaybetmiş olan Japonya'nın yeniden şekillenmesinde ağırlıklı olarak yer alan 
Zaibatsular, Yakuza ve Amerikan sermayesinin 
içiçe geçmiş ilişki ağı ve geleneksel Japon değer 
yargılarının bu süreçte ağır kayıp vermesi Kitano'nun birçok filminde seyredilebilir. Örneğin 
Brother filminde Japonya'dan ayrılmak zorunda 
kalan bir Yakuza üyesinin kardeşi ve onun zenci 
arkadaşları ile birlikte adeta mülti etnik bir çete 
kürüp klasik Amerikan suç teşkilatı tiplerini büyük bir zevkle delik deşik etmesi (her ne kadar 
bu film ağırlıklı olarak Japonya'da geçmese de) 
Kitano'nun meseleye biraz acayip de olsa, sosyal 
ve kesinlikle çok ii bir açıdan bakuğının 
kesin resmidir. 


ÖLÜM NİHAİ SON DEĞİL 

Kitano'nun polisleri de gangsterleri de aslen 
birbirlerine benzerler. Bunlar genellikle mevcut 
ilişkiler içinde başarılı bir varoluş durumu göste“ 
rememiş karakterler olup, nihayetinde asıl çelişkiyi mecburen - silahla” çözerler. Ancak Kitano 
için ölüm nihai bir sonu temsil etmediğinden (ki 
kendisi Batililar'ın bu durumu anlayamamasını 
büyük bir hayretle karşıladığını söyler) genellikle mutluluk içinde ölürler. Biz de Batılı olmadığı” 
mız ve ağır bir biçimde adaletsiz bir şekil içinde 
yaşadığımızdan ötürü Kitano'nun filmleri tahminen bize Amerikalı ve Avrupalılar'dan daha büyük bir anlam ifade eder, En azından bizim dü 
şüncemiz bu yönde. 

Nitekim “şiddetin şiiri” fılan gibi son derece an 
lamsız tanımlamalar Takeshi Kitano'yu anlat 
maktan kanımızca son dercce uzak ifadelerdir. 

Tavsiyemiz Kitano'yu John Woo seyreder gibi 
seyretmemenizdir. 

Barbaros Devecioğlu 


© KAÇIRMAYIN 


DEAD MAN WALKING 
4 Mart Perşembe, Saat 22.00 


Yönetmen: Tim Robbins 
Oyuncular: Susan Sarandon, Sean 
Penn, Robert Prosky, 

Raymond J. Barry. 


REBELS OF THE NEON GOD 
22 Mart Pazartesi, Saat 22.00 


Yönetmen: Tsai Ming-Liang 
Oyuncular: Chao-Jung Chen, Chang-Bin Jen, Kang- 
Sheng Lee, Hsiao-Ling Lu 


Te 
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NLAVNMIİVM 


Geçtiğimiz yıl İstanbul Film Festivali'nde Ustalara 


Saygı bölümünde yer verilen Brian De Palma imzalı . 


Hi, Mom! (1970) adlı film bu ay CNBC-e ekranların- 
da. Bu film yine aynı yönetmenin çektiği Greetings 
(1968) filminin devamı niteliğini taşıyor. Her ikisinde 
de başrolde usta aktör Robert De Niro oynuyor. O 
dönem için küçük bütçeli, sistem karşıtı olan bu filmler, Vietnam Savaşı'na ABD'de duyulan tepkiler üzerine yalın-bir alaycılıkla eğilen bireysel yorumlardı. Greelings ve Hi, Mom!, De Palma'nın hikaye içinde hikaye, bölünmüş perde, uzun uzadıya planlar gibi çekim 
tekniklerini ustalıkla sergilediği filmlerdi. 


“OZ BÜYÜCÜSÜ” DE NIRO . 

Robert De Niro 17 Ağustos 1943)te İtalyan asıllı bir 
ailenin çocuğu olarak New. York'ta dünyaya geldi. 
Utangaç yapısını on yaşındayken rol aldığı Oz Büyücüsü oyunuyla yenmeyi başaran De Niro 16 yaşında 
oyuncu olmaya karar verdi. Dramatic Workshop, Stel- 
la Adler, Luther James Studio gibi tiyatro atölyelerin- 
de oyunculuk eğitimi almaya başladı ve Actors Studio'da oyunculuk eğitimine devam etti. Off£Broadway 
adı verilen küçük çaplı müzikallerde ve tiyatro oyunlarında yer aldı. Sonra beyazperdede ilk oyunculuk denemesi, babasının yakın arkadaşı olan Fransız yönetmen Jean Pierre Melville'in 1965'te New York'ta çevirdiği Trois Chambres a Manhattan adlı filmdir. Bu 
filmde sadece 1-2 dakika görünen De Niro, ilk ciddi 
rolünü Btian De Palma'nın The Wedding Party filminde oynadı. 


JACKIE BROWN'DA OYNAMAK 

The Godfather: Part II (1974) ve Raging Bull 
(1980) filmleriyle Akademi ödüllerini kucaklayan De 
Niro, dört kez de bu ödüle aday gösterildi. Son yıllarda oynadığı filmlerde seçici davranmadığı, büyük-küçük her role imza atarak sıradanlaştığı yolundaki eleştrilere şu yanıtı verdi: "Rolün küçüğü olmaz, küçük 
oyuncu olur. Çuentin, Jackie Brown'da başrol önerseydi kabul ederdim; ancak ben yine de rolümü çok 
sevdim. Önceleri kararsızdım, sonunda kabul ettim. 
Bence önemli olan ekip olarak çalışmak. Wag #be 
Dog'da Barry Levinson'la, Jackie Brown'da Ouentin 
Tarantino ile çalışmak... Bu nedenle tek sahnelik roller ve başrol oynamadığım bunca film benim için çok 
önemli. " 

Robert De Niro son olarak önümüzdeki aylarda vizyona girecek olan Meet #he Fockers adlı komedi filminde Dustin Hoffman'la başrolleri paylaştı. 

Suha Çalkıvik 


KAÇIRMAYIN 
TÜRKÇE DUBLAJLI ASTERİKS 


GALYALI ASTERİKS 
7 Mart Pazar, saat 13.00 


ASTERİKS VE KLEOPATRA 
14 Mart Pazar, saat 13.00 


ASTERİKS VE 12 GÖREV 
21 Mari Pazar, saat 13.00 


ASTERİKS SEZAR'A KARŞI 
28 Mari Pazar, saat 13.00 
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Gus Van Sant hakkında ilginç şaibeler dolaşıyor 
ortalıkta. Deniliyor ki iki tane Gus Van Sant var: 
biri Mala Noche, Drugstore Cowboy ve My Own 
Private Idaho gibi zihni tetikleyen bağımsız filmleri 
yöneten ideal sahibi, şahsiyetli insan; diğeri ise Good Will Hunting ve Finding Forrester gibi Hollywood özentisi mainstream filmleri yöneten “paralı asker?. Komplo teorilerinin sonu yok... Hele bunların 
üzerine Gus Van Sant'in 18 Soygs Abowt Golf ve 
Gus Van Sant adında iki solo albümünü, 108 Porfraits adında bir fotoğraf albümünü ve Pizk adında- 
ki romanını eklerseniz iş iyice çığrından çıkabilir. 


1976'da Los Angeles'a giden genç yönetmen adayı bir süre Ken Shapiro'ya asistanlık yaptıktan sonra 1981'de ilk filmini çekti: Alice 1x Hollywood. 
İlk uzun metrajlı filmi sayılan Mala Noche 1985 yılında En İyi Bağımsız / Deneysel Film dalında Los 
Angeles Film Eleştirmenleri Ödülü'nü kazandı. 

Eşcinselliğini gizlemek gereği duymayan ve eşcinsel temaların ön plana çıktığı ilk filmiyle başarıyı 
yakalayan genç yönetmen büyük stüdyoların da 
dikkatini çekti ama başta Universal olmak üzere yeni fikirlerini kimseye beğendiremedi. 

1989 yılında Drwgstore Cowboy'u çekti. Bu film 
her anlamda farklıydı onun için. Birincisi star kategorisinde profesyonel oyuncularla çalışıyordu ilk 
kez ve yine ilk kez nefret ettiği bir yönetmen tipine 
bürünecekti: Elinde kahvesi setin ve ışıkların hazırlanmasını bekleyen tipik Hollywood yönetmeni. Elbette eczaneleri ve ilaç depolarını soyarak kafa bulan; artan ilaçları da yollarını bulmak için satan 
dört gencin öyküsü mainstream Hollywood kalıplarına çok denk düşmüyordu; ama yapım aşaması 
onu bambaşka bir sahaya sürüklemişti. Bir anlamda Druwgstore Cowboy 37 yaşındaki Gus Van Sant 
için en önemli dönüm noktalarından biri olmuştu. 

Ardından gelen My Own Private Idaho ise birçoklarına göre yönetmenin tüm kariyerinin en iyi 
ürünü sayılan etkileyici bir filmdi. 


HAYRANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ 
Even Cowgirls Get The Bli.es ve CNBC-e ekranlarında gösterilen To Die For'un ardından iki genç 


aktörün kaleme aldığı bir senaryoyu çekmeye karar 
verdi Van Sant. Adını tüm dünyaya duyuracak ve 
kendisine bir Oscar adaylığı getirecek 
olan bu film Good Will Hınting'di. 
Yönetmenin hayranları işte tam bu 
noktada ikiye bölündü. Bu film sayesinde kazandığı popülerlik sonucu 
uzun zamandır gerçekleştirmek istediği Psycho projesini hayata geçiren 
Van Sant hakkındaki suçlamalara 
kulak asmaz gibi görünüyordu. 
Belki de her şey yeniden tersine 


döndü. Elephant için yönetmenin bugüne kadar yaptığı en iyi film diyenler çoğunlukta. 
Hollywood kalıplarına hiç de uymayan görsel anlatımı ve izleyenleri sessiz bırakan üslubu Van Santi yeniden sinemaseverlerin gözüne sokacak gibi. 
Bekleyelim görelim. 
Emrah Kolukısa 


Kieslowski'nin ölmeden 
önce gerçekleştirdiği üçlemesi, modern Avrupa Üzerine yapılmış en önemli 
filmlerden sayılıyor. Ünlü 
bir besteci olan kocasını 
ve çocuğunu bir trafik kazasında kaybeden Julie'nin hikayesini anlatan Bleu, üçlemenin ilk 
halkası. Juliette Binoche'nin etkileyici performansı filmin artıları içinde. 


Üçlemenin ikinci ayağı olan 
Trois Coulers: Blanc, yönetmenin alıştığımız şiirsel üslubunu 
da yansıtan kara bir romantik 
komedi. İktidarsız olduğu için 
karısı tarafından terk edilen Ka- 1 
rol'un merkezde yer aldığı film 

aşkın hayatı nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor. Başrol oyuncusu Zamachowski'nin oyunculuğu filmin en büyük kozlarından biri. 


Trois Couleurs: Rouge'da 
Kieslowski, genç bir öğrenci-manken ile yaşlı ve 
emekli bir yargıcın dostlugunu anlatıyor. Kopuk gibi görünen hayatlar arasındaki esrarengiz bağı araştı- 

> ran film, sonlara doğru üçlemenin diğer filmlerinde yer alan karakterleri 
de sahneye sokarak finale doğru ilerliyor. 
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LIEBESTRAUM (1 Mari) 
Yönetmen: Mike Figgis 
Oyuncular: Kevin Anderson, 
Pam Gidley, Bill Pullman. 


ONE MORE DAY (8 Mart) 
Yönetmen: Babak Payami 
Oyuncular: Ali Hosseini, Leyla 
Saadi, Ali Reza Jamali. 


SUR (15 Mart) 

Yönetmen: Fernando Solanas 
Oyuncular: Susu Pecoraro, 
Miguel Angel Sola, Lito Cruz. 


REBELS OF THE NEON GOD 
(22 Mart) 

Yönetmen: Tsai Ming-Liang 
Oyuncular: Chao-Jung Chen, 
Chang-Bin Jen. 


KIKUJIRO (29 Mart) 
Yönetmen: Takeshi Kitano 
Oyuncular: Beat Takeshi, 
Yusuke Sekiguchi, Kayoko 
Kishimoto, Yuko Daike. 


KIESLOWSKI: ÜÇ 
üç re 
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RING MASTER (9 Mart) 
Yönetmen: Neil Abramson 
Oyuncular: Jerry Springer, 
Jaime Pressley, Molly Hagan, 


Michael 
THE PINK PANTHER (6 Mart) 


Yönetmen: Blake Edwards 
Oyuncular: David Niven, 
Peter Sellers, Robert Wagner, 
Capucine, Claudia Cardinale. 


Dudikoff. 


THE PINK PANTHER 
STRIKES AGAIN (23 Mart) 
Yönetmen: Blake Edwards 
Oyuncular: Peter Sellers, 
Herbert Lom, Colin Blakely, 
Leonard Rossiter, 
Lesley-Anne Down 


HI MOM (50 Mart) 
Yönetmen: Brian De Palma 
Oyuncular: Robert De Niro, 
Charles Durnham, Abraham 
Goren, Lara Parker. 


RENK / Ünlü yönetmenin, Fransız bayrağının 
inden hareketle gerçekleştir Ü i 


iği üçlemesi. 


U'APPAT (3 Mart) 

Yönetmen: Bertrand Tavemier 
Oyuncular: Marie Gillain, 
Olivier Sitruk, Bruno Putzulu. 


THE MİRROR (10 Mart) 
Yönetmen: Andrei Tarkovsky 
Oyuncular: Margarita 
Terekhova, Oleg Yankovsky. 


TROIS COULEURS: BLEU 
(17 Mart) 
Yönetmen: Krzysztof Kieslowsk 
Oyuncular: Juliette Binoche, 
Benoit Regent. 


TROIS COULEURS: BLANC 
(24 Nart) 

Yönetmen: Krzysztof Kieslowsk 
Oyuncular: Zbigniew 
Zamachowski, Julie Delpy. 


TROIS COULEURS: ROUGE 
(31 Mart) 

Yönetmen: Krzysztof Kieslowski 
Oyuncular: Irene Jacob, Jean- 
Louis Trintignant. 


ONE MORE DAY) İran sinemasının önem! 
isimlerinden Babak Payami imzalı bir film 


ki 


ui“ 5 


DEAD MAN WALKING (4 Mart 
Yönetmen: Tim Robbins 
Oyuncular: Susan Sarandon, 
Sean Penn, Robert Prosky, 
Raymond J. Barry. 


MİLES FROM HOME (11 Mart) 
Yönetmen: Gary Sinise 
Oyuncular: Richard Gere, Terry 
Roberts, John Malkovitch, 
Brian Dennehy, Judith Ivey. 


NETWORK (18 Mart) 
Yönetmen: Sidney Lumet 
Oyuncular: Faye Dunaway, 
Peter Finch, William Holden, 
Robert Duvall. 


DRUGSTORE COWBOY 
(25 Mart) 

Yönetmen: Gus Van Sant 
Oyuncular: Matt Dillon, 
Kelly Lynch, James Remar, 
James Le Gros, Heather 
Graham, William 
Burroughs. 


PEMBE 
PANTER 
Yönetmen 
Blake 
Edwards ve 
Peter 
Sellers/in ilk 
işbirliği. 


cuma 22:00 
MACERA 


FX (5 Mart) 

Yönetmen: Robert Mandel 
Oyuncular: Bryan Brown, 
Brian Dennehy, Diane Venora, 
Cliff De Young. 


THE GREAT TRAIN 
ROBBERY (12 Mart) 
Yönetmen: Michael Crichton 
Oyuncular: Sean Connery, 
Donald Sutherland, Lesley 
Anne-Down, Wayne Sleep. 


THE DOGS OF WAR 

(19 Mart) 

Yönetmen: John Irvin 
Oyuncular: Christopher 
Walken, Tom Berenger, Colin 
Blakely, Hugh Millais. 


ROMEO 1S BLEEDİNG 

26 Mart) 

Yönetmen: Peter Medak 
Oyuncular: Gary Oldman, Lena 
Olin, Annabella Sciorra, 
Juliette Lewis. 


THE DOGS OF WAR 
Paralı bir askerin, 
Afrika'da bulunduğu 
sırada başından 
geçenler 


TEXASVILLE (6 Mart) 
Yönetmen: Peter Bogdanovich 
Oyuncular: Jeff Bridges, Cybill 
Shepherd, Annie Potts, 
Timothy Bottoms, Cloris 
Leachman. 


HARRY AND SON (13 Mari) 
Yönetmen: Paul Newman 
Oyuncular: Paul Newman, 
Robbie Benson, Ellen Barkin, 
Wilford Brimley, Judith Ivey. 


FLOWERS IN THE ATTIC 
(20 Mari) 

Yönetmen: Jeffrey Bloom 
Oyuncular: Louise Fletcher, 
Victoria Tenant, Kristy 
Swanson, Jeb Stuart Adams. 


EIGHT MEN OUT (27 Mart) 
Yönetmen: John Sayles 
Oyuncular: John Cusack, 
Clifton James, David 
Strathairn, Christopher 
Lloyd. 


FLOWERS 
IN THE 
ATTIC 
Psikolojik 
gerilim 
türünün İyi 
örneklerinden 
biri. 


NN 


GOODBYE AGAİN (6 Mar) 


ROME0 IS BLEEDİNG / Gaty Oldman 
hayranlarının kaçırmaması gereken bir film. 


FLOWERS 
NETE ATE 


Âli 


Yönetmen: Anatole Litvak 
Oyuncular: Ingrid Bergman, 
Anthony Perkins, Yves 
Montand. 


THE LONELINESSOFA 
LONG DISTANCE RUNNER 
(13 Mart) 

Yönetmen: Tony Richardson 
Oyuncular: Tom Courtenay, 
Michael Redgrave, Avis 
Bunnage, Peter Madden. 


A BRIDGE T00 FAR (20 Mari) 
Yönetmen: Richard 
Attenborough 

Oyuncular: Dirk Bogarde, 
James Caan, Michael Caine, 
Sean Connery. 


KHARTOUM (27 Mart) 
Yönetmen: Basil Dearden 
Oyuncular: Charlton Heston, 
Laurence Olivier, Richard 
Johnson, Ralph Richardson. 


ROMED #BLEKDING 


BESA Gop. SEESA Gez Kıllar, 


Tats 1s Mor Yana Arması Love Aret. 


om 8sböcldnğ 
iemafonol Best Seller. 
BEVC Andi 


Teyharer't 


Sana 
ui 
Pzt Cas ünl 


SCORPTO (6 Mart) 
Yönetmen: Michael Winner 
Oyuncular: Burt Lancaster, 
Alain Delon, Paul Scofield. 


ABSOLUTTLON (13 Mart) 
Yönetmen: Anthony Page 
Oyuncular: Richard Burton, 
Dominic Guard, Dai Bradley, 
Billy Connolly. 


(Yaz saati uygulaması başlıyor. 
Saatler 1 saat ileri alınacak) 

DR. PHIBES RISES AGAIN 
(20 Mart) 

Yönetmen: Robert Fuest 
Oyuncular: Vincent Price, 
Robert Ouarry, Peter Cushing. 


CUTTER'S WAY (27 Mart) 
Yönetmen: Ivan Passer 
Oyuncular: Jeff Bridges, 
John Heard, Lisa Eichhom. 


THE LONELINESS OF A LONG 
DISTANCE RUNNER / Cezaevine 
düşen genç bir adamın burada 
kendini keşfi. 
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A 
ENECR her pazartesi 22'00 


LIEBESTRAUM 


Yönetmen: Mike Figgis 


Yapım Yılı: 1991 Süresi: 100 Dakika 
i İngiliz sinemacı Mike Figgis'in 1991 tarihli filmi Liebesiranm, bebekliğinden 
beri görmediği annesini ölüm döşeğinde 
ziyaret eden Nick adında bir gencin yaşadıklarını anlatıyor. Burada eski bir arka- 


ONE MORE DAY 


Yönetmen: Babak Payami 


Yapım Yılı: 2000 Süresi: 73 Dakika 

Büyük bir atılım yapan ve hemen her festvalde ses getiren İran sinemasından yetkin bir örnek var karşımızda: Oye More 
Day (Yek Rouz Bishtar). Film tenha bir 
otobüs durağında başlıyor. Gelen otobü- 


8 MART 


Yönetmen: Fernando Solanas 


Yapım Yılı: 1988 Süresi: 127 Dakika 

Arjantin sinemasının en ünlü isimlerinden Fernando Solanas 1962 yılından bu 
yana gerçekleştirdiği az sayıda filmiyle 
büyük övgüler kazanan özel bir yönetmen. Sr 1983 yılında askeri diktatörlü- 


15 MART 


REBELS OF THE NEON GOD 


Yönetmen: Tsai Ming-Liang 


Tebelsuwi 
meri güce 
Yapım Yılı: 1992 Süresi: 106 Dakika 

Hong Kong aksiyon sinemasının güçlü 
örneklerinden biri olan Rebels Of The 
Neon God, ailesinin iteklemesiyle üniversite eğitimi almaya hazırlanan bir gencin başından geçenleri işliyor. Bir taksi 


KIKUJIRO 


e 


Yönetmen: Takeshi Kitano 


Yapım Yılı: 1999 Süresi: 122 Dakika 


Japon sinemasının günümüzdeki en 
önemli temsilcilerinden Takeshi Kitano, 
ya da ülkesinde daha çok sevilen adıyla 
Beat Takeshi çok beğenilen filmi Hana- 
Binin ardından Kikwiro ile ekranda. 


29 MART 
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Oyuncular: Kevin Anderson, Pam Gidley, Kim Novak, Bill Pullman. 


daşıyla karşılaşan ve onun karısıyla bir 
ilişkiye giren Nick, bir seri tesadüf ve 
hummalı bir araştırma sonucu hem kendini hem de ailesini ilgilendiren bazı tehlikeli sırlara ulaşacaktır. 


Oyuncular: Ali Hosseini, Leyla Saadi, Ali Reza Jamali, Ahmad Gordan. 


se ayrı kapılardan (kadın ve erkek için 
ayrı kapılar) binen bir adam ve bir kadın 
filmin baş kişileri. Göz kontağı kuran kadın ve adam film boyunca çeşitli epizotlarla izleyicinin karşısına çıkacaklar. 


Oyuncular: Susu Pecoraro, Miguel Angel Sola, Philippe Leotard, Lito Cruz. 


gün yıkılması sonucu cezaevinden çıkan 
Floreal'in yaşadıklarını anlatıyor. 5 yıldır 
kapalı bulunduğu cezavinden çıkan Floreal evine gitmek yerine sokaklarda dolaşmayı tercih eder. 


Oyuncular: Chao-Jung Chen, Chang-Bin Jen, Kang-Sheng Lee, Hsiao-Ling Lu. 


şoförünün oğlu olan Hsiao Kang babasının taksisinin bir grup motorsikletli genç 
tarafından tahrip edildiğine şahit olur. 
Hsiao Kang okulu bırakıp onların peşine 
düşer ve intikam almaya karar verir. 


Oyuncular: Beat Takeshi, Yusuke Sekiguchi, Kayoko Kishimoto, Yuko Daike. 


Yönetmenin şiddet merkezli Yakuza 
filmlerinin aksine Kikujiro yumuşak, 
duygusal ve olabildiğince sıcak bir yol 
filmi. Kikwiro'nun öyküsü, 9 yaşındaki 
Masao'nun çevresinde gelişiyor. 


KİM 
NOVAK 


MARILYN MONROE TİPİ 
SARIŞINLARDAN ÇOK, 
GARBO VE DIETRICH GİBİ 
YILDIZLARI HATIRLATIRDI 


Kim Novak, Hollywood'un son sarışın 
seks sembollerinden biriydi. Çek bir demiryolu işçisinin kızı olan Marilyn Pauli- 8 
ne Novak, Columbia stüdyolarının patronu Harry Cohn tarafından keşfedildi. 
Cohn, starı Rita Hayworth'un kaprislerinden bıkmıştı. Şansına, genç yıldız 
adayı söz dinleyen biri çıktı. Hoşuna gitmese bile stüdyo yıldızı olmanın gerek- | 
lerini yerine getirirdi. Hakkında Frank Sinatra, Cary Grant, Ali Han gibi gözde erkeklerle sahte aşk hikayeleri yaratılmasına da ses çıkarmazdı. Sadece en başta ona ölüm döşeğindeki yaşlı annesi olarak izleyeceğiz. 
Kim Marlowe adının koyulmasına karşı çıktı, aile (Novak'ı Piknik'ten hatırlayanların içi sızlar herhaladını kullanmak istedi. de. Şimdi keyfi yerinde. Veteriner kocası Dr. Ro- 

Novak farklı bir seks sembolüydü. Buz altında bert Molloy'la Kuzey California'da lama yetiştiriateş gibi bir cinselliği vardı. Rakip olarak lanse yor. Aktris Kim Novak'tan bambaşka biriymiş gibi 
edildiği Marilyn Monroe tipi sarışınlardan çok, es- söz ediyor; ama Vertigo'nun yeniden gösterime 
kinin Garbo ve Dietrich gibi yıldızlarını hatırlatırdı. e girmesi şerefine tanıtma turuna çıkmaktan da ka- 
Bu ay onu Liebestraum'da Kevin Anderson'ın oçınmadı. Bir yandan da otobiyografisini yazıyor. 


ISA MING-LIANG 


TRUFFAUT'NUN 'ÖĞRENCİSİ' UZAKDOĞULU 
TSAI MING-LIANG İLK FİLMİYLE EKRANDA 


Tsai Ming-Liang, ilk filmi Rebels ofa Neon God'ı çektiğinde, eleştirmenler onu Fassbinder'le kıyaslamıştı. Oysa asıl *'usta'sı, Truffa- 


— ut. Tıpkı favori aktörü Jean-Peirre Lâaud'yu bir tür alter-ego misali 
kullanan Fransız yönetmen gibi, Ming-Liang da bütün filmlerinde 
Lee Kang-Sheng'le çalıştı. Hatta What Time Is It There?'de, Truffut'ya bir selam olsun diye, Lee ve Lâaud yanyana göründü. Malez- 
ya doğumlu yönetmen, 20 yaşında Tayvan'a geldi, bugün ülkenin 

n önemli yönetmenlerinden biri. Kendi, sınırlı ama çok farklı küçük galaksisinde, uzayın derinlerinde bir yerde yaşıyor. 
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ŞNEGE her salı 22:00 


> RINGMASTER 


Yönetmen: Neil Abramson 


"ii 
Yapım Yılı: 1998 Süresi: 86 Dakika 

Jerry Springer'ın olaylı şovundan yola 
çıkılarak çekilen ve Springer'in kendisinin de başrolü üstlendiği Rizgmaster 
medya dünyasını hicveden hareketli 
bir komedi. İnsanların birbirine hakaret ettiği, dövüştüğü, hatta zaman zaman havada koltukların uçuştuğu 


THE PINK PANTHER 


Yönetmen: Blake Edwards 


Yapım Yılı: 1964 Süresi: 110 Dakika 

Yönetmen Blake Edwards ile komedyen Peter Sellers'ın uzun yıllar sürecek 
bir seriye imza atmalarına sebep olan 
The Pink Panther aslında Sellers'ın 
değil David Niven'ın başrolde olduğu 


16 MART 


bir film. Pembe Panter olarak bilinen 
usta bir mücevher hırsızının macerala- 


Yönetmen: Blake Edwards 


Yapım Yılı: 1976 Süresi: 99 Dakika 

Pembe Panter serisinin en iyi filmlerinden birisi olarak kabul gören The 
Pink Panther Sirikes Again, her zaman olduğu gibi Blake Edwards-Peter 
Sellers işbirliğinin bir ürünü. Bu kez 
Müfettiş Clouseau'nun belalısı hiç de 
yabancı biri değil. Daha önceki film- 


23 MART 


HI, MOM! 


Yönetmen: Brian De Palma 


© Yapım Yılı: 1970 Süresi: 83 Dakika 

Brian De Palma 1970 tarihli fimi Hi 
Mom'da porno endüstrisine girmek 
için New York'a gelen bir Vietnam 
gazisinin yaşadıklarını anlatıyor. Endüstrinin kralı Joe Banner ile tanışan 
John derhal kolları sıvar. “Röntgen 
film” olarak adlandırdığı ve evinin 


THE PINK PANTHER STRIKES AGAIN 


Oyuncular: Jerry Springer, Jaime Pressley, Molly Hagan, Michael Dudikoff. 


provokatif bir TV şovunun sunucusu 
olan Jerry Springer ünlü bir medya 
yıldızıdır. Rizgmaster'da anlatılan öykü de bu şova konuk olan bir grup insanın stüdyodan içeri adım atmalarıy- 
la başlayan ve Jerry'yi de doğrudan etkileyen bir dizi olayı konu ediniyor. 


Oyuncular: David Niven, Peter Sellers, Robert Wagner, Capucine, Claudia Cardinale. 


rını anlatan filmde onu yakalamak 
üzere görevlendirilen sakar dedektif 
Clouseau rolünde büyük bir sükse yapan Sellers bir anda ön plana çıkmış 
ve onun merkezi olduğu bir dizi Pembe Panter filmi çekilmişti. 74e Pink 
Panther, serinin ilk halkası. 


Oyuncular: Peter Sellers, Herbert Lom, Colin Blakely, Leonard Rossiter. 


lerden tanıdığımız eski amiri Müfettiş 
Dreyfuss, beceriksiz Clouseau'nun sakarlıkları sonucu akli dengesini yitirmiş ve son derece cani bir suçluya dönüşmüştür. Elbette bir numaralı hedefide onu bu hale sokan Müfettiş Clouscau'nun ta kendisidir. 


Oyuncular: Robert De Niro, Charles Durnham, Abraham Goren, Lara Parker. 


karşısında yer alan apartman dairesinden gördüğü ateşli sahneleri çekerek 
gerçekleştireceği filmi hayata geçiremeyince kamerasını bir televizyon ile 
takas eder ve bir tiyatro grubuna katılir; şimdi de aklındaki yeni takıntı televizyona çıkmaktır. 


SELLERS'IN YERİNİ 


KİM TUTAR? 


EFSANE MÜFETTİŞİ BİRÇOK AKTÖR 
CANLANDIRDI, AMA PETER SELLERS 
EFSANESİNE KİMSE YAKLAŞAMADI BİLE 


o — Peter Sellers, sinema tarihinin en unutulmaz karakte 

lerinden birine can vermişti. Müfettiş Clouseau, kendini 
dahi bir dedektif sanır, ama aslında salağın biridir. İnsilizce'yi abartılı bir Fransız aksanıyla konuşur. Çeşitli müşkül 
durumlardan şansı ya da sakarlığı sayesinde kurtulur. Örneğin bir seferinde onu öldürmek için dünyanın dört bucagından katiller gönderilmişti. Clouseau ayakkabısının bagını bağlamak için eğildi, sakar olduğu için yere yuvarlandı ve tam o anda ona saldıran katillerin elinden kurtuldu. 

Adı onunla aynı solukta anılan iki kişiyi de unutmamak 
gerek. Herbert Lom'un oynadığı Başmüfettiş Dreyfus, Clouseau'nun üstüdür. Onun aptallıklarına dayanamaz, aklını kaçıracak gibi olur. Bir filmin sonunda onu deli gömle- 
&i giymiş, bir hücre duvarına ayaklarıyla “Clouseau'yu gebert' yazarken görürüz. Sırf onun ölümünü garantiye almak için dünyanın hakimi olmaya kalkışmıştır. Müfettişimizin uşağı Kato ise, aynı zamanda bir yakın dövüş sanatı 
ustasıdır. Patronuna ne gözle 
baktığı belli değildir, belki sahiden de onun büyük bir detektif 
olduğunu düşünür. En beklemediği anda müfettişe saldırmak 
da görevleri arasındadır. 

Sellers'tan sonra Alan Arkin 
de Clouseau oldu, Roberto Benigni de müfettişin oğlunu oynadı; ama nafile. Kimse İngiliz aktörün yerini tutamıyor. Bakalım 
2005'te gösterime girecek yeni 
Pembe Panter filminin Clouseau'su Steve Martin bu zor işin 
üstesinden gelebilecek mi? Clouseau adayları arasında Kevin Spacey ve Mike Myers'ın 
da adı geçti; ama The Birth of the Pink Panther'in yıldızı, 
Martin. Ne yazık ki film Nisan ayında, Pembe'nin 40. yıl 
kutlamalarına yetişemiyor. 
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her çarşamba 22:00 


LAPPAT 


Yönetmen: Bertrand Tavemnier 
Oyuncular: Marie Gillain, Olivier Sitruk, Bruno Putzulu, Richard Berry. 
Yapım Yılı: 1995 Süresi: 132 Dakika 


Bertrand Tavernier 1995 yılında gerçekleştirdiği L'Appa?'da kamerasını Paris'te 
yaşayan üç gence çeviriyor. 18 yaşındaki 
Natalie bu üç gençten biri. Kolay yoldan 
para kazanmanın yollarını arayan genç- 


THE MIRROR (ZERKALO) 
Yönetmen: Andrei Tarkovsky 


Oyuncular: Margarita Terekhova, Oleg Yankovsky, Ignat Daniltsev. 
Yapım Yılı: 1974 Süresi: 117 Dakika 


ler bir plan geliştirir. Buna göre Natalie 
gece kulüplerinde gözüne kestirdiği zengin erkeklerle onların evine gitmekte ve 
daha sonra Eric ile Bruno'yu içeri alarak 
evi soymalarını sağlamaktadır. 


UAPPAT 
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Andrei Tarkovsky şüphesiz Sovyet sinemasının Eisenstein'dan bu yana en önem- 


rini anlatan The Mirror yönetmenin kendi çocukluğundan da izler taşıyor. 
li ismi. The Mirror (Zerkalo) yönetmenin o Tarkovsky, kendine has sinema diliyle 
filmografisinde çok önemli bir yer tutu- 


yor. 2. Dünya Savaşı'nın karanlık günle- 


TROIS COULEURS: BLEU 
Yönetmen: Krzysztof Kieslowski 


Oyuncular: Juliette Binoche, Benoit Regent, Florence Pernel, Charlotte Very. 
Yapım Yılı: 1993 Süresi: 93 Dakika 


Dekaloglar ve özellikle de Dekaloglar 
içinde yer alan Öldürme Üzerine Küçük 
Bir Film ve Aşk Üzerine Küçük Bir Film 
ile büyük ses getiren Kieslowski'nin ölmeden önce gerçekleştirdiği üçlemesi, 


çocukluğun masumiyetinin savaşın dehşetine kurban gidişini anlatıyor. 


modern Avrupa üzerine yapılmış en 
önemli filmlerden sayılıyor. Ünlü bir besteci olan kocasını ve çocuğunu bir trafik 
kazasında kaybeden Julie'nin hikayesini 
anlatan Bler, üçlemenin ilk halkası. 


17 MART 


i Yönetmen: Krzysztof Kieslowski 
| Oyuncular: Zbigniew Zamachowski, Julie Delpy, Janusz Gajos. 
İ Yapım Yılı: 1994 Süresi: 87 Dakika 


EDER 
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ize 
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Üçlemenin ikinci ayağı olan Trois Co- de yeraldığı film aşkın hayatı nasıl derin 


| 24 MART 


wlers: Blanc, yönetmenin alıştığımız şiirsel üslubunu da yansıtan kara bir romantik komedi. İktidarsız olduğu için karısı 
- tarafından terk edilen Karol'un merkez- 


Yönetmen: Krzysztof Kieslowski 
Oyuncular: Irene Jacob, Jean-Louis Trintignant, 


Yapım Yılı: 1994 Süresi: 95 Dakika 


Fransız bayrağının üç renginden hareketle gerçekleştirdiği üçlemesinin üçüncü ve 
son ayağı olan Trois Cowlewrs: Rouge'da 
Kieslowski, genç bir öğrenci-manken ile 
yaşlı ve emekli bir yargıcın dostluklarını 


bir şekilde etkilediğini gözler önüne seriyor. Başrol oyuncusu Zamachowski'nin 
Chaplin'i anımsatan oyunculuğu filmin 
en büyük kozlarından biri. 


Frederigue Feder, Jean-Pierre Lorit. 


anlatıyor. Birbirinden kopuk gibi görünen hayatlar arasındaki esrarengiz bağı 
araştıran film, sonlara doğru üçlemenin 
diğer filmlerinde yer alan karakterleri de 
sahneye sokarak finale doğru ilerliyor. 


BERTRAND 
TAVERNLER ! 


İstanbul'a da konuk olan Bertrand Tavernier, ülkesi 
Fransa'nın ve Avrupa'nın en büyük yönetmenlerinden 
biri; ama cehalet ve aldırmazlığın kol gezdiği bir dünyada, daha da önemli bir niteliği var: Tavemier, genelde 
insanlarla, özelde işçi sınıfı ile ilgileniyor, göçmenlere 
karşı yasalarla ırkçı tavırlara samimiyetle karşı çıkıyor. 
Eleştirmenlikten gelme bir yönetmen olarak, sinema 
dünyası ve tarihi konusunda da engin bir bilgiye sahip. 
Bu ay izleyeceğimiz Altın Ayı ödüllü filmi 4 'Appat / Yem 
(1995) ise, kolay para kazanmak için zengin adamları 
soyan üç gencin hikayesini anlatıyor. 
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her perşembe 22:00 
DEAD MAN WALKING 


Yönetmen: Tim Robbins 


Süresi: 116 Dakika 
Sosyal hizmet görevlisi olarak çalışan 
katolik rahibe Helen Prejean, Matt- 


Yapım Yılı: 1995 


hew Poncelet adlı mahkumdan bir 
mektup alır. Matthew tecavüz ve cinayet suçlarından idama mahkum olmuştur ve günleri sayılıdır. Rahibe 
Helen ve Matthew arasında psikolojik 
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MILES FROM HOME 


Yönetmen: Gary Sinise 


RICHARD GERE 


Yapım Yılı: 1988 Süresi: 108 Dakika 


Ransom, Apollo 13 ve Forest Gump 
gibi filmlerdeki rolleriyle hafızalarda 


yer eden Gary Sinise'nin ilk sinema 
deneyimi olan Miles From Home, babalarından miras kalan bir çiftliği çe- 


11 MART 


kip çeviremeyen ve her şeyi ateşe verip 
yakan iki kardeşin öyküsünü anlatı- 


NETWORK 


Yönetmen: Sidney Lumet 


Yapım Yılı: 1976 Süresi: 116 Dakika 

Medyanın olağanüstü gücü ve bu gücün yanlış kullanıldığında sebep olduğu korkunç sonuçları üzerine etkileyici bir film olan Network, usta yönetmen Sidney Lumet'nin imzasını taşıyor. Yıllardır aynı TV kanalında ak- 


şam haberlerini sunan “anchorman” 


18 MART 


DRUGSTORE COWBOY 


Yönetmen: Gus Van Sant 


Yapım Yılı: 1989 Süresi: 97 Dakika 

Gus Van Sant'in 1989 tarihli filmi 
Drugstore Cowboy hayatının büyük 
kısmını cezaevlerinde geçirmiş kıdem- 
li mahkum James Fogle'ın başından 
geçen gerçek olaylar üzerine kurulu. 
Uyuşturucu bağımlısı bir grup gencin 
etrafta buldukları eczanelerin ilaçları- 


Oyuncular: Susan Sarandon, Sean Penn, Robert Prosky, Raymond J. Barry. 


derinliği olan bir bağ kurulur ve Helen onu yalnız bırakmamaya karar verir. İdam cezasının yanlışlığı üzerine 
çekilen en etkili filmlerden biri olan 
Dead Man Walking, mümkün oldu- 


gunca duygu sömürüsünden uzak 
durmaya çalışan bir yapım. 


Oyuncular: Richard Gere, Terry Roberts, John Malkovitch, Brian Dennehy, Judith Ivey. 


yor. Bir anda yasaları karşılarına alan 
Roberts Kardeşler kaçacaklar ve kırsal bölgede birçok çiftçinin kahramanları haline geleceklerdir. Başrollerini Richard Gere ve Kevin Anderson'ın paylaştıkları filmin sağlam kurgulanmış öyküsü dikkat çekiyor. 


Oyuncular: Faye Dunaway, Peter Finch, William Holden, Robert DuvalI. 


Howard Beale işten atıldığı haberini 
alınca canlı yayında bir sinir krizi geçirir ve son yayınında intihar edeceğini söyler. Beale'in bu açıklaması ratingleri patlatır ve her şey çorap sökügü gibi gelir. Beale bir anda modern 
zaman peygamberine dönüşecektir. 


Oyuncular: Matt Dillon, Kelly Lynch, James Remar, James Le Gros, Heather Graham. 


nı çalarak kafayı bulmalarını anlatan 
film, gerçekçi anlatımıyla izleyiciyi 
sarsan bir yapım. Grubun lideri olan 
ve ölüm tehlikesiyle burun buruna gelince uyuşturucuyu bırakması gerektiğini anlayan Bob rolünde Matt Dillon'ı görüyoruz. 


TIM ROBBINS 


HEM OYUNCU HEM YÖNETMEN ROBBINS, 
EŞİ SUSAN SARANDON'LA BİRLİKTE 
POLİTİK DURUŞUNU ORTAYA KOYUYOR 


İki seçkin filmiyle, başrolünde oynadığı Bob Roberts ve 
yazıp yönettiği Dead Man Walking'le (bu ay ekranda), yönetmen olarak kendini kanıtladı. Neyse ki, oyunculuğu da 
boşvermedi. Bu yıl, Mystic River / Gizemli Nehir'deki sorunlu Dave rolüyle, En İyi Yardımcı Oyuncu dalında Oscar'a aday oldu, Altın Küre'yi aldı. Altman'ın Player'ıyla 
da bir başka Altın Küresi ve Altın Palmiyesi var. O ve eşi 
Susan Sarandon, hem siyasetle, hem de sosyal sorunlar- 
la ilgilenmeleri, sol liberal görüşleriyle tanınıyorlar. Bu yıl, 
Oscar'la Altın Küre bir yana, Robbins'in adından en çok 
söz ettiren işi, Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı 'Bir Nefret Dalgasına Karşı Çıkmak” başlıklı konuşma oldu. 


FAYE DUNAWAY 


İNİŞLİ ÇIKIŞLI KARİYERİNDE ZİRVEYİ 
DE GÖRDÜ, KAYIPLARI DA 


Faye Dunaway, 1970'li yılların en büyük 
starlarından biriydi. Nevrotik, seksapel sahibi 
kadınları oynardı. 1990”larda ise hayat ona karşı 
pek iyi davranmadı. Broadway müzikali olarak 
sahnelenen Sunset Boulevard'ın başrolü elinden 
alındı. Umut bağladığı bir TV komedisi de iş 
yapmadı. Daha önceden başka yenilgileri olmuştu. 
The Great Gatsby'de (1974) Daisy rolüne Mia 
Farow'un seçilmesinden . duyduğu üzüntüyü 
neredeyse yirmi yıl sonra çıkan otobiyografisinin 
adıyla dile getirdi: Gatsby'yi Ararken: Hayatım. 
Buna karşılık o da Bonnie Parker rolünü alırken 
(Bonnie and Ciyde) Natalie Wood, Sue Lyon, Carol 
Lyniy, Leslie Caron, hatta Shirley MacLaine'i ekarte 
etmişti. Chinatown'da Ali MacGraw için yazılan 
Evelyn rolünü de Jane Fonda'nın elinden aldı. Otuz 
yıl öncesinin bu sarışın, güzel Güneyli'si şimdi boş 
mu duruyor peki? Ne gezer! 2001'de, senaryosunu 
yazdığı Tennessee Williams uyarlaması bir film 
olan Yellow Bird'ü yönetti. Bu yıl da Love Hollywood 
Siyle'da Tanrı'yı oynuyor. 
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12 MART 


TOM 
WALKENSBERENGER 
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19 MART 


mülay dük, sölğğ 
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26 MART 


we ROMEO 1S BLEEDING 


her cuma 29:00 


Yönetmen: Robert Mandel 


e V £ 
PINAR 
Saz, 


Oyuncular: Bryan Brown, Brian Dennehy, Diane Venora, Cliff De Young. 


Yapım Yılı: 1986 o Süresi: 103 Dakika 

Hayatını kanlı filmler için özel efektler yaparak kazanan Rollie Tyler günün birinde ilginç bir teklifle karşılaşır. FBI ajanı olduğunu söyleyen bir 
adam, ellerinde bulunan bir mafya babasının konuşmaya hazır olduğunu; 
ama bu nedenle de hayatının tehlikede 


Yönetmen: Michael Crichton 


THE GREAT TRAIN ROBBERY 


olduğunu söyler. Tyler'dan istediği bu 
mafya babasının bir cinayete kurban 
girmiş gibi görünmesini sağlayacak 
sahte ortamı yaratmasıdır. Teklifi kabul eden Tyler sihrini konuşturur konuşturmasına; ama yolunda gitmeyen 
bazı şeyler vardır. 


Oyuncular: Sean Connery, Donald Sutherland, Lesley Anne-Down, Wayne Sleep. 


Yapım Yılı: 1979 Süresi: 106 Dakika 

The Great Train Robbery, 1855 yılında İngiltere'de gerçekleştirilen bir tren 
soygununu anlatıyor. Tarihte ilk kez 
hareket halinde bir trenin soyulması 
olarak bilinen olayın kahramanları 
Edward Pierce, Agar ve Clean Willy 
adında üç kişi. Ekibin beyni olan Ed- 


THE DOGS OF WAR 


Yönetmen: John Irvin 


ward Pierce'ın planına uyarınca Kırım 
Savaşı'ndaki askerler için gönderilen 
altın külçelerini taşıyan treni soymak 
üzere harekete geçen ekibe dışarıdan 
yardım eden bir kişi daha vardır. Çekimleri İrlanda'da gerçekleştirilen film 
soygun filmlerine iyi bir örnek. 


Oyuncular: Christopher Walken, Tom Berenger, Colin Blakely, Hugh Millais. 


Yapım Yılı: 1981 Süresi: 100 Dakika 


Frederic Forsythe'ın romanından be- 


yazperdeye uyarlanan The Dogs Of 


War hükümeti devirmek üzere bir Afrika ülkesine giden paralı asker Jamie 
Shannon'ın yaşadıklarını anlatıyor. 
Askeri faaliyetlerinin yanı sıra bölgede 
bir maden açmak isteyen zengin bir 


Yönetmen: Peter Medak 


işadamı için araştırmalar da yapan 
Shannon bir fotoğrafçı kılığına girer 
ve bölgede karşılaştığı insanlarla görüşür. Fakat onun etrafta sorular sorarak dolaşması şüphe çekecek ve hükümet yetkililerinin emriyle görevlilerce tutuklanacaktır. 


Oyuncular: Gary Oldman, Lena Olin, Annabella Sciotra, Juliette Lewis. 


Yapım Yılı: 1994 Oo Süresi: 104 Dakika 
New York Polis Teşkilatı'ndan Jack 
Grimaldi güzel evi, çekici karısı ve 
aptal ama son derece seksi metresiyle 
bir erkeğin arzu edebileceği her şeye 
sahip gibidir. Bir yandan da Mafya 
babası Don Falcone için ekstra işler 
yapan Jack iyi para kazanmaktadır. 


Rus bir tetikçi kadına “gardiyanlık” 
yapmakla görevlendirilen Jack hiç 
beklemediği bir anda kadına tutkuyla 
bağlanınca işler sarpa sarmaya başlar. 
Kadının kaçmasına göz yumar ve 
haliyle başı Don Falcone ile fena halde 
belaya girer. 


CHRISTOPHER 
WALKEN 


BAŞARILI BİR AKTÖR OLMASININ 
YANI SIRA İYİ BİR DANSÇI DA 


Ghristopher Walken gerilim filmlerindeki sapkın karakterlerle tanınsa da aslında dram ve komedide aynı başarıyı gösteren bir aktör. Ayrıca, birinci sınıf bir 

> “dansçı. Kamera karşısına ilk kez 14 aylıkken çıkmış, 
iki yavru kediyle bir takvim için poz vermişti. On yaşında televizyonda dans ediyordu. Hatta bir yılını bir-sirk- 
te aslan terbiyecisi yamağı olarak geçirdi; ama şöhre- 
te kavuşması Broadway'de dansçı sıfatıyla ve Ronald 
“Daha sonra, bir dostunun tavsiyesiyle, 

dinın ona daha uygun olduğuna karar 

“sinemaya geçti, Avci'yla Osisçı olduğunu ne unuttu, ne unut 

 Fatboy Slim'in müzik videosu 


f PE Ğ i 
EYL İN 
Mi? gi 4 


SİNEMAYA BERGMAN'”'IN 
ARALADIĞI KAPIDAN GİRDİ 


Lena Olin'in babası Stig Olin, ilk dönem 
Bergman filmlerinin çoğunda oynamış İsveçli 
bir aktör. Kızı da ondan aşağı kalmadı, üstadın üç filminde rol aldı. Hatta After the Rehearsal'daki rolünü Bergman özellikle onun için 
yazdı. Şimdi bile rollerini seçerken, “Meta haline gelmek istemiyorum” diyor. “Bergman 
böyle bir şeyi asla onaylamazdı.” Ama oyunculuk tecrübesini de İsveçli yönetmene borçlu olduğu söylenebilir. Filmleri nedeniyle değil, tavsiyesi için. Babası The Sevenih Seal'de oynarken Bergman, oyunculuğa heveslenen 16 yaşındaki Lena'ya, “Bak”, demiş, “Güzel kızsın, 
ama güzellik yetenek demek değildir; okula 
sit, oyunculuk oku, yetenekli ol.” Aktrisin, 
Chocolat'ta birlikte çalıştığı kocası ne diyor, 
bilmiyoruz; ama Olin hâlâ hocasının onayı 
peşinde. 
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her cumartesi 20:00 - 22:00 
TEXASVILLE 


saat 20:00 


Yönetmen: Peter Bogdanovich 


SHEPHERD 


Yapım Yılı: 1990 Süresi: 120 Dakika 

Peter Bogdanovichin 70'li yıllarda 
dikkat çeken The Last Picture Show 
filminin bir hayli gecikmiş bir devamı 
olan Texasville, Larry McMurtry'nin 
romanından beyazperdeye uyarlama. 
Epizotlar halinde ilerleyen ve The 
Last Picinre Show'da yer alan karak- 


6 MART 


G00DBYE AGAIN 


Yönetmen: Anatole Litvak 


Yapım Yılı: 1961 Süresi: 115 Dakika 

Goodbye Again ya da daha çok bilinen adıyla Bhrams'ı Sever misiniz? 
ünlü yazar Françoise Sagan'ın romanından beyazperdeye uyarlanan dramatik bir aşk filmi. Parisli başarılı 
moda tasarımcısı Paula Tessier sada- 


6 MART 


katsiz sevgilisinin onu yüz üstü bıra- 


va GN Ra aw müm ew ; Yönetmen: Paul Newman 


Harry&-Son 


Yapım Yılı: 1984 Süresi: 112 Dakika 
Don Capite'nin The Lost King adlı romanından beyazperdeye uyarlanan 
Harry And Son, Oscar'lı aktör Paul 
Newman'ın hem yönettiği hem de 
başrolünü oynadığı etkileyici bir duygusal yapım. İlk gençlik çağındaki oğ- 

—— Ju Howard ile iletişim kurmakta zor- 


i 


13 MART 


Yönetmen: Tony Richardson 


Yapım Yılı: 1962 Süresi: 99 Dakika 

İşçi sınıfına mensup bir ailenin oğlu 
olan Colin Smith savaş sonrası İngilteresinin tipik “kızgın gençlerinden biridir. Okulla pek ilgisi olmayan ve babasının aksine fabrikada çalışmak gibi 
bir niyeti de bulunmayan Colin ve arkadaşı Mike cep harçlıklarını ufak te- 


13 MART 
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saat 22:00 


HARRY AND SON saat 20:00 


THE LONELİNESS OF A LONG DİSTANCE RUNNER 


> > Oyuncular: Jeff Bridges, Cybill Shepherd, Annie Potts, Timothy Bottoms, Cloris Leachman. 


terlerin yaklaşık 30 yıl sonra bir araya 
gelişini anlatan filmde yine Jeff Bridges, Cybil Shepherd ve Timothy Bottoms rol alıyor. Yıllar önce umut dolu 
karakterler olarak karşımıza çıkan kişiler bu kez daha bilge ve gerçekçi karakterler olarak görünüyorlar. 


Oyuncular: Ingrid Bergman, Anthony Perkins, Yves Montand, Jessie Royce Landis. 


kacağından şüphelenerek kendinden 
bir hayli genç bir adamla ilişkiye girer. 
Kadınını genç bir adama kaptırmanın 
verdiği hırsla yeniden sahneye çıkan 
Demarest onu geri kazanır ve evlenirler; ancak bir süre sonra yeniden çapkınlıklarına başlayacaktır. 


Oyuncular: Paul Newman, Robbie Benson, Ellen Barkin, Wilford Brimley, Judith Ivey. 


lanan Harry, içine kapanık ve sert bir 
adamdır. Oğlunun “düzgün? bir iş bulmasını istemekte; oğluysa yazar olmanın hayalini kurmaktadır. Baba oğul 
arasındaki kopuk ilişkiyi yeniden kurmak da büyük ölçüde Howard'ın çabalarıyla olacak gibidir. 


fek hırsızlıklarla çıkarmaktadırlar. 
Ancak bir gün bir fırını soyarken yakalanırlar ve doğruca Borstal Islah 
Okulu'na yollanırlar. 

Burada koşuculuk yeteneği sayesinde 
göze giren Colin'i unutamayacağı 
günler beklemektedir. 


saat 22:00 


Oyuncular: Tom Courtenay, Michael Redgrave, Avis Bunnage, Peter Madden, James Fox. 


ELLEN 


SAĞLAM BİR KURAMSAL 
ALTYAPI VE HER TÜRLÜ ROLLE 
BESLENMİŞ DENEYİM 
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Rol ayırt etmeyen oyunculardan biridir. Actors" Studio dahil, küçük yaştan 
itibaren sağlam bir tiyatro, oyunculuk 
ve İlk Çağ Tarihi eğitimi görmüştür. 
1980'de Irish Coffee ile sahneye çıktıktan sonra her tür rolde oynadı, hatta 
Switch'te erkek olarak bile çok inandırı- & 
cıydı. 
Bronxlu Ellen Barkin'in, Barbara 
Stanwyck ekolünden sert bir sarışın olduğu söylenebilir. Gerçi oyunculuğa 
hayli geç yaşta, 26'sındayken başladı; 
ama sonradan kaybettiği zamanı telafi 
etti. Hollywood'un dikkatini ise ancak 
altı yıl sonra, Desert Bloom'un talihsiz 
ama seksi Starr'ı ile çekebildi. Bir sonraki filmi The Big Easy'de Dennis Ouaid 
ile sevişme sahnesi, ona daha da sek- z 
si roller getirdi. Johnny Handsome'da ee Ç ü : | 
nefret verici bir kadın çete üyesini, Sea mi N —— —.. a 
of Love'da sert ama kırılgan kadını oynadı. Al Pa- o rey'le birlikte oynadığı Before Women Had Wings 
cino'yla hararetli aşk sahneleri de '*bomba' ska- (adlı TV filmi oldu. 
lasını yükseltti. Son yıllarda eline geçen en büyük Gabriel Byrne'den iki çocuğu olan Barkin, Revfırsat ise ona bir Emmy getiren ve Oprah Winf- olon yöneticisi Ron Perelman'la evli. 


TOM COURTENAY 


Sir Tom Courtenay daha çok İngiltere sahnelerindeki parlak 
performanslarıyla tanınır. Kendi kuşağından Albert Finney ve 
Alan Bates gibi star olmasa da, yeteneğiyle büyük saygı 
kazanmıştır. Özellikle, CNBC-e ekranında izlediğimiz The 
Dresser'daki ona Altın Küre getiren (Oscar adayı) Norman rolü, 


hatırdan çıkacak gibi değildir. Sir'ü oynayan Albert Finney'i bile 
gölgede bırakmıştı. Ne var ki Courtenay, oyuncu olarak dikkati 
ilk kez bu ay izleyeceğimiz The Loneliness of the Long Distance 
Runner'ın Colin Smith'i olarak çekti. İngiliz Yeni Dalgası'nın en 
iyi örneklerinden bu Tony Richardson filminde, ıslahaneye 
atıldıktan sonra koşucu olmaya teşvik edilmiş Colin'le gerçek 
bir “öfkeli genç adam'.poriresi çizer. 
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VC. Andrews 


FLOWERS 
INIHE ANNE 


30 


her cumartesi 20:00 - 22:00 


FLOWERS IN THE ATTIC 


Yönetmen: Jeffrey Bloom 


saat 20:00 


Oyuncular: Louise Fletcher, Victoria Tenant, Kristy Swanson, Jeb Stuart Adams. 


Yapım Yılı: 1987 Süresi: 88 Dakika 
Flowers W The Attic, babaları ölünce 
büyükannelerinin yanında yaşamaya 
başlayan dört kardeşin başlarına gelen olayları anlatıyor. 

Dindar büyükanne san derece katı 
alışkanlıkları olan ve çocukların da ev 
içinde onun kurallarına uymalarını is- 


Yönetmen: Richard Attenborough 


ABRIDETOOFAR saat 22:00 


teyen biridir. Çocukları büyük evin 
çatı katına kilitleyen ve anneleriyle 
görüşmelerini de engelleyen büyükanne rolünde Guguk Kuşu filminin Oscar'lı aktrisi Louise Fletcher'i görüyoruz. Flowers In The Attic, psikolojik 
gerilim türünün yetkin örneklerinden. 


Oyuncular: Dirk Bogarde, James Caan, Michael Caine, Sean Connery, Laurence Olivier. 


Yapım Yılı: 1977 Süresi: 168 Dakika 

2. Dünya Savaşı üzerine yapılmış en 
etkileyici filmlerden biri olan A Bridge 
Too Far, senarist William Goldman'ın 
deyişiyle kendi kuşağının The Longesi 
Day'e cevabı. Gerçekten de 1962 tarihli 75e Longesi Day gibi sayısız starı kadrosunda barındıran film hemen 


Yönetmen: John Sayles 


ELGHT MEN OUT saat 20:00 


hemen aynı olayları anlatmasına rağmen çok daha karanlık bir atmosfere 
sahip. Ne de olsa 70'lerin ruhu. 

Sir Richard Attenborough'un büyük 
bir ustalıkla çektiği film birçok eleştirmene göre The Longest Day'den çok 
daha başarılı bir yapım. 


Oyuncular: John Cusack, Clifton James, David Strathairn, Christopher Lloyd. 


Yapım Yılı: 1988 Oo Süresi: 114 Dakika 

Gerçek bir olaydan hareketle çekilen 
Eight Men Out 1919'da Amerikan 
Beysbol Ligi'nde yaşanan büyük bir 
şike skandalının perde arkasını gözler 
önüne seriyor. Gelmiş geçmiş en iyi 
beysbol filmlerinden biri olarak nitelendirilen filmde, Chicago Sox takımı- 


KHARTOUM saat 22:00 


Yönetmen: Basil Dearden 


nın yıldızlarının bir kumarbazın önerisiyle kaybetmeye oynamalarının ve 
kazanmaları halinde ellerine geçecek 
paradan daha büyük bir meblağ için 
şike yapmalarının öyküsü anlatılıyor. 
Spor filmlerinden hoşlananlar için kaçırılmayacak bir fırsat. 


Oyuncular: Charlton Heston, Laurence Olivier, Richard Johnson, Ralph Richardson. 


Yapım Yılı: 1966 Süresi: 120 Dakika 

1880'li yıllarda Sudan'da geçen film 
ülkeyi işgal altında tutan İngiliz güçlerine karşı savaş açan Sudanlı lider 
Mehdi ile onu durdurmak için görevlendirilen İngiliz General Charles George Gordon'ın karşı karşıya gelişlerini anlatıyor. Stratejik açıdan son dere- 


ce önemli bir konuma sahip Hartum 
kentini ele geçirmek isteyen Mehdinin planları sanıldığından daha büyüktür. Hartum'un ardından Kahire, 
Mekke, Bağdat ve İstanbul'u da almak isteyen Mehdi'yi durdurmak 
mümkün olabilecek midir? 


KRISTY SWANSON 


UZUN YILLAR BOYUNCA KAMERA KARŞISINDA 
ÇABA HARCADI, BİRGÜN PLAYBOY'A POZ VERDİ 


VE ONU HERKES TANIDI 


Neredeyse yirmi yıldır sinemada, ama şöhretini televizyona 
borçlu. 

Kristy Swanson, Knot's Landing (1987) ve Nightingales'deki rolleriyle şöhretini perçinledi. 
Can verdiği kahramanlar daha 
çok öğrenci balosu kraliçesi tipli 
ve düşük 1O'lu genç hanımlar; 
ama olsun varsın. Swanson, 
Buffy the Vampire Slayer'in filmiyle sinemada da bir fırsat yakaladı. Üstelik, Joss Whedon'ın 
senaristi olduğu film hayli beğenildi; ama Swanson, Whedon'ın 
TV uyarlamasının kadrosunda 
yoktu. Doğaldır ki, şimdi Buffy 
deyince herkesin aklına Sarah 


Michelle Gellar geliyor. 

Bu ay Flowers in the Attic'in, 
büyükanne oelinde inleyen 
Cathy'sini oynayan genç aktris, 
bundan beş yıl sonra başka bir 
yolla adını herkese duyurdu. 
Swanson Kasım 2002 Playboy'unun şöhret kotasından yararlandı ve sekiz sayfa ile dergi- 
ye konuk olup yüreklere heyecan 
saldı. Aslında dokuz yaşından 
beri kamera karşısında, işe reklamlarda oynayarak başladı. On 
üç yaşındayken TV dizilerinde oynuyordu, çok geçmeden de annesiyle babasını kandırıp Hollywood'un yolunu tuttu. 

O günden beri orada... 


JOHN SAYLES 


“YAPTIĞIM İŞLERİN OLABİLDİĞİNCE ÇOK SEYİRCİYE ULAŞMASIYLA 
İLGİLENİYORUM, AMA YALAN SÖYLEYECEK KADAR DEĞİL” 


Çoğuna göre Amerikan sinemasının en iyi 
yönetmenlerinden biri; ama bu sinemadan 
biri sayılmaz. John Sayles, "Yaptığım işlerin 
olabildiğince çok seyirciye ulaşmasıyla ilgileniyorum, ama yalan söyleyecek kadar degil” diyor. Bağımsızlar, daha Sundance Film 
Festivali bile başlamadan kendilerine bir 
pazar bulabilmelerini ona borçlu. Yıllarca 
başkalarına (bu arada, Roger Corman'a) düşük bütçeli korku filmi senaryoları yazdıktan 
sonra ilk kez 40 bin dolar bütçeli The Return of the Secaucus 7'la kazandığı başarı- 
nın ardında yetenek, zeka ve azim kombinasyonu yatıyor. Gerçi Limbo'da bütçesi 
4,5 milyona çıkmıştı, ama formül aynıydı. 
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WITHOUT A TRACE 


KAYIP KİŞİLER TİMİ SOKAKLARI ARŞINLIYOR. BULMALARI GEREKEN KİŞİ 
KAÇMIŞ, KAÇIRILMIŞ, ÖLMÜŞ YA DA ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR. 
ALTIN KÜRE'Lİ OYUNCULARIYLA YILIN EN İYİ DİZİLERİNDEN BİRİ 


Mi 


r 840,279 people disappeared... 
z vi EN 


Federal Soruşturma Bürosu bünyesinde bulunan Kayıp Kişiler Timi'nin görevi, kayboldugu bildirilen insanları bulmak. Başına ne geldiği belli olmayan “kayıplar? kaçmış, kaçırılmış, 
ölmüş, öldürülmüş ya da intihar etmiş olabilir. 
Koca bir kent ve hatta ülke içinde herhangi bir 
yerde olabilirler... 


Kayıp Kişiler Timi'nin elindeki tek bilgi, ortadan kaybolmuş kişinin adıdır. 

Özel eğitimli ekibin üyeleri, kayıp kişiyi tanıyanlardan aldığı bilgilerle, aradıkları kişinin 
psikolojik profilini çizerek başlıyorlar işe. Ulaştıkları bulgular onun başına ne gelmiş olabileceğine dair ipuçları veriyor. 

Kayıp olduğu bildirilen kişinin son 24 saati- 
nin dakika dakika canlandırıldığı Kaybolma 
Günü, ekibin izleyeceği politikayı belirleyen ki- 

.lit noktalardan biri. 

Kayıp Kişiler Timi'nin sloganı yöntemlerini 
de özetliyor: 

“Kurbanın nerede olduğunu öğrenmek için, 
önce kim olduğunu öğren!” 


JACK MALONE 
(Antony LaPaglia) 
Antony LaPaglia'ya Altın Küre 
Ödülü kazandıran Jack Malone 
karakteri deneyimli, kurnaz, diğer 
yandan çok duygusal biri. Kayıp 
Kişiler Timi'nin başındaki Jack, 
kayıp birisi söz konusu ise 
saniyelerin bile çok önemli 
olduğunun bilincinde. Belki de bu 
$ yüzden ekibin en ciddi elemanı. 
Onu gülümserken bile 
yakalayabilmek çok güç. Dışarıdan 
kimseyi ekibine karıştırtmıyor; ama 
eğer birinin prosedür dışında bir iş 
yaptığından kuşkulandıysa buna da 
asla izin vermiyor. Gözleri her an 
adamlarının üzerinde. 


VIVTAN JOHNSON 
(Marianne Jean-Baptiste) 
Jack'in Yardımcısı” olarak biliniyor 
olsa da aslında, bundan çok daha 
ötesi... Tim içinde yaşanan sorunlarda 
barışı sağlayan, Jack'in agresif 
çıkışlarını, ekibe zarar vermeden izole 
eden kişi. Herkes de bunun farkında ve 
başı sıkışan ona koşuyor. Jack/in 
karşısına geçip yüksek sesle 
konuşabilen” tek kişi o. 
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SAMANTHA SPADE 

(Popy Montgomery) 

Kendini tamamen işine adamış 
Samantha çok güçlü ve dayanıklı biri 
olmasına karşın bu özelliği zaman 
zaman güzelliğinin gölgesinde kalıyor . 
Karşılaştıkları durumlara duygusal 
tepkiler verdiği oluyor. Aşk hayatında 
sorunlar yaşıyor. Erkeklere karşı bir 
tür güvensizlik yaşıyor. 18 yaşında 
yaptığı evlilik sadece beş ay sürmüş. 


DANNY TAYLOR 

(Enrigue Murciano) 

Her olaya p zca dalabi 

durumun tehlikesini değerlendirmeden 
kendini ortaya atması da olabilir, 'kötü 
adamlar” karşısında sinirlerini kontrol 
edememesi de... İş söz konusuysa başta 
siniri olmak üzere duygularını asla 
gizleyemeyen Danny, söz konusu olan 
özel yaşamıysa sıkılgan 

paylaşmayan birine d 


MARTIN FITZGERALD 
(Eric Close) 

Timin en yeni elemanı. İşe ve ekibe 
yabancılık çeken Martin zaman 
geçtikçe ortama ayak uyduracak. 
Hızlı öğrenen biri olan Martin, bazı 
kayıp vakalarında kilit sorular soruyor 
ve timin önünde yol açıyor. 
Seatle'dan gelmiş olmasına karşın 
New York ve NY yaşantısı üzerine 
ekibi şaşırtacak kadar çok bilgili. 
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her çarşamba 7100 


ALLY 


İLK BÖLÜM 


10 MARTI 


TÜM BÖLÜMLERİ CNBC-e'DE YAYINLANAN ALLY MCBEAL'IN ÇEKİLMİŞ 
AMA KULLANILMAYAN SAHNELERİNDEN OLUŞTURULAN ALLY EKRANDA. 
GÜZEL AVUKATIMIZ, 'GÖRMEDİĞİMİZ' HAYATIYLA YENİDEN KARŞINIZDA 


Ally MCBeal televizyon tarihinin “hakkında en 
çok konuşulan? dizilerinden biri. En azından *McBealizm” denen bir yaşam tarzı oluşmasını sağlayacak 
kadar önemli... Gerçek ve sanal kulüpler, partiler, 
taruşma grupları ve yüzlerce değerlendirme yazısı 
yeterli kanıtlar değil mi? 


ALLY McBEAL'DAN İNCİLER 


8 Sorunlarımı tamamen halletmiş olsam bile, 
o an sokağa çıkıyorum ve bir sürü yeni sorunla 
eve dönüyorüm. 
8 Sonuçta acıya neden oluyorsa, olan şeyin 
ne olduğunun önemi kalmıyor bazen. 
6 İşte, kendi tercihlerimin kurbanı olarak 
buradayım ve her şeye yeni baştan başlıyorum. 
© Ben aslında bir çoğuna göre daha 
şanslıyım. Her sabah mutlu 
uyanıyorum, bir önceki günün 


bitmiş olmasının mutluluğuyla. 
8 Gülümseme iznime el kondu. 
- © Bana saçma sapan şeyler 
anlatması için bir terapiste para 


vermeye ihtiyacım yok; bunun için 
para vermek zorunda olmadığım 
bir ev arkadaşım var. 
© İnsanım, tutarsızım, 
suçluyum ve çoğalıyorum. 
© Yaşamımın daha başında, 
böylesi dağılmayı nasıl başarmış 
olabilirim? 
e Niçin hep kaybediyorum? 
e Bugün, hımm, daha az kötü bir 
gün, bunu hissedebiliyorum. Bazen 
uyanıyorum ve her nasılsa her şeyin 
daha... “az” kötü olacağını biliyorum. 
e Asıl gerçek, sanırım, ben çok 
mutlu olmak istemiyorum. 
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Tüm bölümlerini CNBC-e'de de izlediğimiz A//y 
MeBeal'ın yaratıcısı David E. Kelly, böylesi bir ilgi 
karşısında yaratıcılığını bir kez daha konuşturup 
kimseye “yeni? bir efor harcatmadan 'yeni? bir işle 
Ally'yi “yeniden” sevenleriyle buluşturdu. 

Ne mi yaptı Kelly? 

Ally MeBeal dizisi sırasında çekilen; ancak kullanılmayan planları bir öykü dahilinde birleştirip, hiç 
gösterilmemiş sahnelerden oluşan A//y'yi yarattı. 
Böylece David E. Kelly, bir düşü de gerçekleştirmiş 
oldu. A//y McBeaPı sadece dizide gösterildiği kadarıyla biliyorduk. Şimdi bir adım daha ileri gideceğiz 
ve bizim görmediğimiz anlarda Ally'nin nasıl yaşadığını öğreneceğiz. 

İşte size Ally'nin “görmediğimiz” hayatı. 


ALLY McBEAL HATIRLATMASI: 

Enerjik, içten, açık sözlü bir kadın olan Ally'nin 
en büyük derdi, genç yaşında hayatının alt üst olu- 
şu. En azından o, bir “kaybeden” olduğuna inanıyor. 
Bazen yüksek sesle isyan ederken, zaman zaman da 
iç sesinden dinliyoruz yakınmalarını. Aslında dizinin 
karakteristik özelliklerinden biri de dizinin kahramanı Ally'nin içsesi, düşleri. 

Ally MeBeal'da boşanmak, çocuk istemek, inandığın bir davayı kaybetmek, sevilen bir yakının ölümünü kabullenmek, cinsel ayrımcılık, şiddetle mücadele etmek, dev şirketlere tazminat davası açmak, 
nikaha beş kala terk edilmek gibi “ağır 
konular işlenebiliyor. 

ABD başta olmak üzere 
Batı'da bekar ya da boşanmış 
kadınlar için “Ally” bütün o 
uçukluğuna rağmen hayatın içinden, gerçek bir kahraman. Dizinin 
şarkısında dediği gibi: 

“Bu benim partim ve istersem ağlarım.” 


CALISTA FLOCKHART 
1997 Flockhart için her şeyin değiştiği yıl oldu. 
Ally McBeal'da Ally rolünü canlandırmak üzere 
TV'ye geçti. 2001'de Liam adında bir erkek bebeği evlat edindi. Flockhart ve Harrison Ford'un 
yaşadıkları aşk, Hollywood'un skandallardan 
uzak ilişkilerinden biri. 


Ve 
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COUPLING us 


COUPLING'İN YAYINDAN KALDIRILAN ABD VERSİYONU, NBC İLE DİZİNİN 
YARATICILARI ARASINDA TARTIŞMA YARATTI. KİMİN HAKLI OLDUĞUNU 
ANLAMANIN TEK YOLU COUPLING'İN ABD VERSİYONUNU İZLEMEK 


İLK BÖLÜM 


her salı 21:00 


Coupling'in ABD versiyonu NBC tarafından iptal 
edilince kanalın yöneticileri ve dizinin yapımcıları 
arasında ciddi bir tartışma başladı. 

BBC Coupling, İngiltere ve gösterildiği tüm ülkelerde tek kelime ile patlamıştı. Sitcom'un anavatanı 
Cowpling'e uzun süre kayıtsız kalamadı ve kısa bir 
süre sonra neredeyse aynı diyaloglar ile dizinin ABD 
versiyonu çekildi. Öykü neredeyse aynı olmasına 
karşın beklenen rating alınamayınca, dizi yayından 
kaldırıldı. 

New York'ta televizyon yapımcıları ve yöneticilerinin katıldığı bir kahvaltıda NBC Genel Yayın 
Yönetmeni Jeff Zucker, Cowpling'i kastederek dizinin *çuvalladığını? söyledi. Zucker'a göre 'çuvalla- 


yan? diziydi; yani kendileri değil. Coxp/ing'in yaratıcısı Steven Moffat'ın yanıtı gecikmedi. Moffat, dizi ile ilgili bir sorun olmadığını, problemin NBC'nin 
pazarlama politikasından doğduğunu söylüyordu. 
“Araşurmaları dinleyerek Coupling'i yayına sokmamalıydık” diyen Zucker'a karşılık, “Pazarlamayı 
beceremediler” diyen Moffat... 

Tartışma uzayıp gidiyor. 

BBC Coupling'i izledik... Halen süren çekimler 
bittiğinde 4. sezonu da izleyeceğiz. Yeni sezonun hazır olmasını beklediğimiz şu günlerde yaşanan tartışmayı daha iyi anlayabilmenin tek yolu, Cowpling'in 
tartışmalı ABD versiyonunu izleyip kararımızı vermekti. Öyle de yaptık. Cowpling US, CNBC-e izleyicilerinin karşısında; bakalım neler olmuş... 
Coupling US rehberi: 

Lindsay Price'ın Jane performansı Gina 
Bellman'nın “uçuk” yorumundan hayli 
farklı. Görüntüleri de aslında bu farklılığa 
dair ipuçları veriyor. Eleştirmenlerin ortak 
görüşü, her iki oyuncunun da rolünün 
hakkını verdiği. Sonya Walger, Sally'yi 
canlandırırken orijinal yapımdaki Kate 
Isitt'in kattığı “Sonsuz mutsuz, ümitsiz? havayı karaktere katamamış ya da yapımcıların tercihiyle “katmamış”. 

Gelelim birçok kişi için Coxplizg'in lokomatif oyuncusu olarak tanımlanan Jeff'e... 
Richard Coyle'un akılalmaz performansın- 
dan sonra bu rolü üstlenmek zorunda kalan 
Christopher Moynihan'ın işi herkesten daha 
zordu kuşkusuz. Beklentiler bu kadar yüksekken, Moynihan'ın performansı 
hakkında yorum yapmak 

zor; çünkü onu izlerken 

Richard Coyle'un etkisin- 

de kalarak “acımasız? olmak 


ld ğa: LEDİ : at 
ğ a ee gibi bir tehlike söz konusu. 
5 Patrick, Sally, 


20) Jeff, Jane. 


“e 


GMRER hafta içi hergün 20:00 


'ÖZEL' BIR KARAKTER 


JASON ALEXANDER TARAFINDAN 
CANLANDIRILAN KISA BOYLU, KEL VE ŞİŞMAN 
GEORGE COSTANZA, TELEVİZYON TARİHİNİN 
BELKİ DE EN BENCİL KARAKTERİ 


Jerry'nin en iyi arkadaşı George Costanza “özel? bir karakter. Televizyon tarihindeki en “bencil? karakterlerden biri. Her zaman kendini haklı gören, hatalı olduğu durumlarda bile kendini 
A © haklı çıkartıp, mağdur gösterebilecek gerekçeler bulmakta 
üstüne yok. Yanlışlıkla başlattığı bir yangın sonrasında kadınlar ve çocuklar dahil herkesi iterek dışarı kaçmasının ardından “Dışarıya yangını söndürmek için aceleyle çıktım” açıklamasını yapması yeterli bir örnek değil mi? 

George insanları ikna etme konusunda son derece başarılı. İkinci 
el otomobilini almayı hiç istemeyeceğiniz; ama eğer bu fırsatı verirseniz size o otomobili mutlaka satacak olan tiplerden biri. 

Diğer yandan belki de en iyi (yoksa en kötü mü demeliydik) “yalan 
ve bahane uydurucu” diyebiliriz onun için. Herhangi bir zor durum- 
dan kurtulabilmek ya da işleri lehine çevirebilmek için tereddüt etmeden yalan söyleyebilir; ama bu yalanlar neredeyse hiçbir zaman işe 
yaramadığı ve sonunda George'un başını daha büyük dertlere soktugu için olabilir, hâlâ sevilen bir karakter. 


GEORGE'UN EN İYİ YALANLARI 

8 Gerektiği zamanlarda kullanmak için sahte bir işi ve 
bir takma adı var: Art Vandelay. 

© Kız arkadaşının çalar saatini yürütür ve kağıt bir 
poşetin içine saklar. Paketin içinde ne olduğunu me- 


rak eden genç kadına sandviç olduğunu iddia eder; 

ta ki çalar saat “çalana kadar”, 

8 Sevgilisinin teyzesi ölür. Ucuz uçak bileti almak 
için ölen kadınla “olmayan? akrabalığını ispatlamak 
zorundadır. Doktordan ölüm sertifikası ister. Gerekçesi ölen Betsy için bir tür anı kitabı hazırlığı içinde olduğudur; doktoru da kandıramaz. 

e Bir sevgilisinden ayrılmaya çalışan George gay oldugunu ileri sürer. Bu numara tutmayınca porno film yıldızı 
Buck Naked olduğunu iddia eder. 

© Susan'ın ölümünden sonra onun anne ve babasına 

Hamptons'da bir evi olduğunu söyler. Evi görmek istediklerin- 
de Long Island'ın sonuna kadar durmadan araba kullanmak zorunda kalır. Sonunda yalanını itiraf eder. 


her pazartesi 20:30 


MALCOLM IN THE MİDDLE 


Frankie Muniz, Malcolm iz the Middle'la 
birlikte gelen şöhretin karşılığını kısa sürede 
almayı başardı. Televizyonda ig'su normalin üstünde; ama beceriksiz ve hantal bir çocuğu canlandıran genç aktör, beyazperde de 
“küçük James Bond” olarak sunulan Ajan 
Cody Bank karakteriyle öne çıktı. “Bebek 
yüzlü çocuk” birkaç yıl içinde Hollywood'un en çok kazanan genç isimleri arasına 
katılmış oldu. Agent Cody Banks'ten 2 milyon dolar civarında para kazanan Muniz'in 
18 yaşını henüz tamamlamış olduğunu düşündüğümüzde geleceğine dair tahminlerde 
bulunmak güç olmuyor. 


her pazartesi 21:00 


LIPSCHULİZ, DERSTE YAPTIĞI 
SHAKESPEARE YORUMUYLA HERKESİ 
ÇILDIRTMIŞTI. ÇILDIRMA SIRASI 
STEVEN HARPER'DA 


Lipschuliz: Steven, beni çağırmışsın. 

Steven: Evet. Shakespeare hakkında ne düşünüyorsun? (Ellerini bağlamış beklemektedir.) 

Lipschultz: İyi bir yazar; ama cinsel sorunları olan 
şehvet düşkünü bir adammış... 

Steven: İngiltere için dejenere olmuş kibirli insanların ülkesi dedin mi? 

Lipschultz: Çünkü öyleler. Amerikalılar'a tepeden 
bakıyorlar. Kendini beğenmiş insanlar Steven. Tıpkı 
Fransızlar gibi. 

(Steven tam konuşmaya başlayacakken...) 

Lipschultz: ...ve bana yine bağnaz ve ırkçı olduğumu söylemeye kalkma, çünkü hepsi beyaz. 

Steven: Uluslara, etnik gruplara saldıramazsın. 

(Steven'ın sözünü keser...) 

Lipschultz: Shakespeare'in kendilerine bir gelecek 
sunan sihirli bir değnek olmadığını bilmeleri gerek 
ve bunu hepsine söylüyorum. 


Steven: Harvey, Shakespeare dersinden alındın! 
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her salı 20:30 


ACCORDING TO JIM 


JIM BELUSHI "EVİ GİBİ GÖRDÜĞÜNÜ” SÖYLEDİĞİ ACCORDING TO JIM'DE 
BİR TÜR ERKEN EMEKLİLİK YAŞIYOR. ÜNLÜ OYUNCU, JIM ROLÜNDEN SON 
DERECE MEMNUN VE BU İŞİ PARA İÇİN YAPMADIĞINI SÖYLÜYOR 


Jim Belushi 70lerin sonundan itibaren gösteri 
dünyasının içinde olmasına karşın According To 
Jim'e kadar herhangi bir sitcom'da rol almamıştı. 

“Dizide rol alma kararının ardından heyecandan 
zıplayıp durduğumu iddia edemem” diyen Jim Belushi, “Fakat itiraf etmeliyim ki daha fazla sorumluluk üstleneceğim bir konumda olduğumun farkın- 


daydım” diyerek dizi oyunculuğunun önemini de es 
geçmiyor. 

Bölümler ilerledikçe “keşfetmeyi sürdürdüklerini” 
ifade eden Belushi'ye göre According to Jim gün 
geçtikçe gelişiyor ve her yeni bölümde kendini aşıyor. Yıllar boyunca çeşitli programlarda rol almış 
ünlü oyuncu According to Jim'i “evi” gibi gördüğünü söylüyor; hızlı yaşamış genç bir 
adamın evlenmesi gibi bir hal aslında Jim Belushi'nin aktör olarak yaşadığı. 

Bir de işin ekonomik boyutu var 
ki yine kendi ağzından aktaralım: 
“Artuk yaşlanıyorum; kazanmam gereken parayı kazandım, şimdi daha 
fazla eğlence zamanı.” 

Anlaşılan Belushi'nin According 
© to Jim'de rol almasının nedeni mad- 
> di değil, tamamen “duygusal. 


BEN BUNU HAK ETTİM 

Çekimlerin Los Angelas'ta yapılması sayesinde kızıyla birlikte olma 
şansını yakalayan Jim Belushi, “her 
kazancın bazı fedakarlıklar gerektirdiği” iş yaşamında şanslı bir noktada 
olduğunu söylüyor: 

“Bu yaşam ve ben onu hak ettim, 
Bir aktör olarak kariyerinizi sürdü- 
» rüyorsunuz ve bir dönem geliyor ki 
» her şey dengeleniyor. Böyle anların, 
bu dönemin gelmesini bekliyorsunuz. Ben şu an yaşadığım dönemin, 
beklediğim dönem olduğunu düşünüyorum. Canlandırdığım karakter 
benim için gerçek bir şans.” 


her çarşamba 20:30 
MARTIN, FRASIER'IN DAİRESİNE 
- RAS | — R TAŞINDIĞI GÜNDEN İTİBAREN 
BİR ŞEYLER ANLATIYOR 


John Mahoney'in canlandırdığı Martin “Marty” 
Crane, sık sık eski “dostlarından? söz ediyor. 
İşte adı geçen sıkı arkadaşlarından bazıları: 


8 Bir bot kazasında ölen Mo Hanson 

8 Üç kalp ameliyatı geçiren Hank Krinski 

e Dullar ve Yetimler Vakfı'nı yöneten Joe Linski 

8 Polis arkadaşlarından Frank (Ron Dean) 

8 Martin'in meslekteki ilk partneri Mitch Gossit 

e Kızı erotik filmlerde rol alan Çavuş O'Brian 

s Doğumgünü 29 Şubat olan Jimmy 

8 Kim olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığı Ed 

8 Ülkeye sokulması yasak Küba puroları getiren 
gümrükçü arkadaşı 

8 Geleneksel poker partisine katılabilmek için 
kızının düğün törenini erteleten Jimmy 


THE AWFUL TRUTH Tw 


MICHAEL MOORE'UN KENDİ ADINI TAŞIYAN İNTERNET SİTESİ BUGÜNLERDE 
ABD BAŞKANI GEORGE W. BUSH'UN 'DİŞ TEDAVİ ŞABLONUYLA' AÇILIYOR 


Michael Moore muhalif? sözcüğünün Moore, televizyon programlarına yansıttığı 
ABD'deki en ünlü temsilcilerinden 
biri. ABD Başkanı George W. 
Bush başta olmak üzere “genel 
olarak sisteme karşı” sürdürdüğü muhalif tutum ve asla 
gizlemediği politik duruşu işleri- 


“tarzını” bu kampanyada da sergilemeye 
devam ediyor. Son numarasını ise 
www.michaelmoore.com adresindeki internet sitesinde gerçekleştirdi. Siteye giren kullanıcıları bir 
“diş tedavi şablonu” karşılıyor. Eksik 

ve tedavi edilmiş ya da edilmesi gereken dişlerin diş hekimi tarafından işaret- 


ne de yansıyor. 

Bowling for Columbine ile gelen 
Oscar Ödülü, törende yaptığı *savaş ve 
Bush karşıtı? konuşmayla gecenin konu- 


lenmiş olduğu bu “onaylı” şablon, ünlü bir 
hastanın ağzına ait: ABD Başkanı George 
W. Bush'un! 

Bu giriş sayfasının ardından, ana sayfa- 


su olmuş, savaş karşıtlarından alkış alırken aralarında kimi Holywood starları- 
nın da bulunduğu bazı gruplar tarafın- ya gelindiğinde ise ABD Başkanı'na yazılmış bir açık mektup bulunuyor. The Aw- 


ful Truth Michael Moore'un programının 


dan ise “show yapmakla” suçlanmıştı. 
ABD'de seçimlerin yaklaştığı şu günlerde George W. Bush'a karşı yürüttüğü 

kampanyanın hızını arttıran Michael 


adı ve aynı zamanda görünen o ki yaşam 
tarzı! 
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SCRUBS'TA SÜRPRİZ 


SESSİZLİĞİNİ BOZAN MICHAEL J. FOX, HAYRANI OLDUĞU 
SCRUBS'A KONUK OYUNCU OLARAK KATILDI 


Michael J. Fox'un, Scrwbs'ın Mart ayı 
içinde yayınlanacak bir bölümünde rol aldığı açıklandı. Ünlü oyuncu dizi içinde zor 
durumda olan bir cerrahı canlandıracak. 
Mendile gerek yok; Sczubs'ın eğlenceli atmosferi içinde canlandırdığı cerrahın özellikleri, bu karaktere bir avantaj olarak geri 
dönecek. 

Şubat'ın üçüncü haftasında başlayan çekimler Michael J. Fox ile geçmişte birlikte 
çalıştığı Spiz City ve Scrubs'ın yaratıcısı Bill 
Lawrence'ı da buluşturmuş oldu. Lawrence, Fox'un diziye katkısını şöyle anlatıyor: 
“Oyuncu kadrosunu dizinin başlama haberini aldığımız günden bu yana hiç bu kadar 
heyecanlı, hareketli görmemiştim” 


Michael |. Fox, Spin City'den üç yıl önce ayrılmış ve Parkinson hastalığına karşı 
ciddi bir savaşa başlamıştı. Bu savaşın bir 
parçası olarak kurduğu Michael J. Fox 
Vakfı, genetik araştırmalara destek veriyor 
ve bu konuda lobi çalışmaları yapıyor. 


'KÜÇÜK' YILDIZ DÖNÜYOR 

Fox'un eğlence dünyasına tam olarak 
döndüğü söylenemez. Azlantis: The Lost 
Empire ve Stuart Little gibi projelerde yer 
alan aktör, erken yaşta emekli olmak zorunda kalan bir hokey oyuncusunu canlandıracağı bir sitcom hazırlığı içinde. 

Scrubs'ta rol almasının nedeni ise tam 
bir Scrwbs hayranı olması. 


her perşembe 21:00 


24'UN İKİNCİ SEZON 
MACERASI, KAÇIRANLAR İÇİN 
İLK BÖLÜMÜNDEN İTİBAREN 
YENİDEN BAŞLIYOR 

Kiefer Sutherland'in Jack Bauer rolüne seçilme hikayesini 24'ün 
yapımcılarından Joel Surnow, şöyle anlatıyor: 

“Onun adı gündeme geldiği ana kadar 50'ye yakın yerel aktör üzerinde düşünmüştük. Jack Bauer'in nasıl biri olacağı, kaç yaşında ola- 
— cağı konusunda tam bir fikrimiz yoktu. Daha çok genç oyunculardan oluşan bir liste üzerinde çalışıyorduk; ama adamımızın 16 yaşında bir kızı vardı. Adaylardan Luke Perry bu nedenle elendi. 
Tam bu sırada Sutherland'in adı gündeme geldiğinde “Bingo!” 
dedik. Onu ikna edebilsek de edemesek de kafamızdaki fikirler oturmaya başladı. 

30'larını bitirmemiş, genç ve çekici görünen; ama yü- 
& zünde, sesinde ve tavrında olgunluk, yaşamışlık olan biri olmalıydı. “Evet bu adam 20 yaşında baba olmuştur 
ve kızını büyütmüştür? diyebileceğiniz biri. 

Bu gerçekten de inanılabilir bir şey çünkü Kiefer 
a > > 36 yaşında ve 14 yaşında bir kızı var.” 


İLK BÖLÜM | 


TURKCELL iLE KESİNTİSİZ (24) HEYECANI 


her cuma HR 


ATCHING ELLİE 


JULIA LOUIS-DREYFUS'UN BAŞROLDE OLDUĞU 


WATCHING ELL!E TEKRAR BÖLÜMLERİYLE EKRANDA 


1940'ların sonunda Desi Arnaz ve 
Lucille Ball çifti birlikte çalışmanın yollarını aradılar. 1950'de CBS, ünlü radyo programcısı Ball'a radyo show'u My 
Favorite Husband'ın TV versiyonunu 
yapma şansı tanıyınca Desi Arnaz da 
devreye girdi ve ünlü çift, günlük yaşamlarından kesitler taşıyan bir yapım- 
la ortaya çıktılar. 

Arnaz, böylece hem eşinin “sanatsal 
taleplerine” karşılık vermiş oldu, hem 
çatırdayan evliliğini kurtardı; hem de 
ilk imodern sitcom'a imza attı, 


— 


50 yıl sonra bir başka ünlü ve yetenekli kadın komedyen, Desi Arnaz ve 
Lucille Ball çiftinin açtığı kapıdan girerek yapımcı olan eşiyle birlikte bir sitcom hazırladı. Bu kez oyuncu Julia Louis-Dreyfus, yapımcı ise eşi Brad 
Hall'du. Wazching Ellie'yle ekrana çıkan Dreyfus, erkek egemen sitcom dünyasına “eşinin de desteğiyle” bir farklılık 
getirdi. Birçok benzeri dizide yan karakterler de ağırlığını hissettirirken 
Watching Ellie'de “22 gerçek zaman boyunca” Dreyfus hakimiyeti oldu. 


her cuma 21:00 


The Guardian'ın öyküsü bir göçmen işçi kenti olan 
Pittsburgh'daki kişisel yaşantılar üzerine kuruluyor. 
Fallin'in babası Burton, Fallin & Associates adlı şirketi kurana kadar bir demir çelik işçisi ve sendika 
sözcüsüydü. Baba ve oğlu Burtonlar'ı sık sık *profesyonel avukatlar? olarak görüyor olsak da ailenin “işçi 
geçmişi? dizinin satır aralarında kendini göstermekte. 

Bir bölümde, geçmişte Burton Fallin'in çalıştığı demir çelik fabrikasının yöneticileri başlarının derde 
girdiği bankaya karşı kendilerini savunmasını isteyince, eski sendikacı Burton, bu teklifi reddetmişti. Nick 
Fallin'in “geçmişi? hatırlatması üzerine fikrini yeniden 
gözden geçiren Burton bu kez bir adım daha ileri gi- 


dip, işçilerin fabrikaya ortak edilmesi şartıyla yardım 
leceği 


edebileceğini açıkladı. Burton, yıllar sonra “işçilerin 
hakkını” b 


Nick'in, Çocukları Koruma Servisi'nde yoğun ola- 


i 
nir kez daha savunmuş oldu. 

rak işçi sınıfı ailelerinden gelen çocuklarla kolay ilişki kurmasının temel nedenlerinden biri olarak da işçi 
bir babanın oğlu olarak büyümesinin etkisi varmış gi- 


bi görünüyor. 


CUNA 


CUM 


her cumartesi / pazar 19:00 


BARTIN 


KARA TAHTA 
CEZALARI 


BART SIMPSON, SIK SIK TAHTANIN ÖNÜNE 
GEÇİP CEZA OLARAK 'YAPMANMASI 
GEREKENLERİ' YAZMAK ZORUNDA KALIYOR... 
İŞTE KARA TAHTA CEZALARINDAN BAZILARI 


e Devrim için kimseyi kışkırtmayacağım. 
e Sınıf duvarlarına çıplak kadın resimleri 
çizmeyeceğim. 

e Elvis'i görmedim. 

e Onlar benimle gülmüyor, bana gülüyorlar. 

e Kimseyi “uçmaya” teşvik etmeyeceğim. 
e Ulusal marşı geğirerek söylemeyeceğim. 
e Patlayıcılar ve okulu bir arada 
düşünmeyeceğim. 

e Müdüre rüşvet teklif etmeyeceğim. 

© İç çamaşırları kıyafetin içinde olmalı. 
© Hasta değilsem kusmayacağım. 

© Öğretmenler odasında ilginç bir şey 
görmedim. 

e Komik sesler, komik değildir. 

e Kaplumbağaları ters çevirmeyeceğim. 
e Felç geçiriyor taklidi yapmayacağım. 

e Bu ceza sıkıcı ve anlamsız değil. 

e Benim adım Dr. Ölüm değil. 

© Sınıfa koyun getirmeyeceğim. 

© Geğirmek bir yanıt değildir. 

© Öğretmenler cüzzamlı değildir. 

e Müdürün peruğu frizbi değildir. 

e İç çamaşırlarım kimseyi ilgilendirmez. 
e Mucize tedaviler satmayacağım. 

© Tuvalete giriş için kimseden para 
almayacağım. 

e Ev ödevim tek kolu olan bir adam tarafından çalınmadı. 


e Organ nakilleri 
profesyonellerin işidir. 
e Bir silah beklemek için beş gün uzun 
bir süre değildir. 

e Posta yoluyla kimseye domuz yağı göndermeyeceğim. 

e “Şaka yapıyorum? demek, müdüre hakareti haklı kılmaz. 

e Etrafta “bütün buralar benim? der 
gibi dolaşmayacağım. 

e Bütün birinci sınıfları temsil etmek gibi bir yetkim yok. 

e Sinir gazı oyuncak değildir. 

e Kimse koltuk altımdan çıkan 
sesleri duymak istemiyor. 

e Ben, uzun süredir kayıp olan ikizim değilim. 

e Öğretmenimin Prozac'ını saklamayacağım. 

© Okul servisinin önünde, yüzüme 
ketçap dökerek yatmayacağım. 

e Ölmüş insanları göremem. 

e Yerime geçici bir öğrenciyi işe almayacağım. 

e Kafamın içinden gelen sesin istediklerini yapmayacağım. 

e Ben beşinci Beatle değilim. 
e İdrar örneğini sadece talep 
ettiklerinde vereceğim. 

e Delilleri yok etmeyeceğim. 
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İ TEKRAR 
| SAAT 02:00 Pi 


ÖYKÜSÜ, KURGU 


YAZILAN ANGEL, PEASI 


DİZİNİN DEKORU VE 


BU MADDENİN BİR KIS 


KINDA 


HARCANDI. 
LANILDI 


Yapımcı: Kelly Manners, yeşil filtre, görüntü 
efektleri, makyaj ve dublörlerin cömert performanslarıyla, AxgePın her bölümünün, izleyiciyi 
“sinemasal hazzın doruklarına çıkarma? hedefiyle 
tasarlandığını vurguluyor. 

Angel sadece izleyiciye 100 saatten fazla 'doğaüstü: güçlerin mücadelesini yansıtmakla kalmadı, 
aynı zamanda plastik üreticilerini de zengin etti. 

Dizinin makyözü Robert Hall şeytanlar, periler 
ve canavarlar için 2 bin metreküp lateks harcandığını söylüyor. Dizide vampirler dışında, kostüm 
ve mekanlarda da yoğun bir lateks çalışmasının 
sonucu gerçeküstü görüntüye kavuşuyorlar. Makyaj odası günde 40 aktörü 'vampirleştiriyor.. 
Örneğin oLorne'u canlandıran Andy Hallett'in 
yeşil demon'a dönüşmesi 3 saat sürüyor. 


İŞİNİN USTASI BİR EKİP 

Angel'in modern Los Angeles ortamında çekiliyor olması “yaratıkların daha organik ve gerçekçi görünmeleri zorunluluğunu doğuruyor. Bazı 
Angel senaristleri yazdıkları yaratığın neye benzemesi gerektiğini spesifik olarak “ısmarlasalar” 
da, birçok yazar, makyöz Robert Halltu kendi 
özgün eserlerini ortaya çıkartması için özgür brrakıyor. Hall, yılların deneyimi ve diziye olan hakimiyeti sayesinde senaristlerin beklentilerini fazlasıyla karşılayan işler çıkartıyor ortaya. 

Özel efektler koordinatörü Mike Gaspar, 
Angekin ilk bölümünden itibaren ekibin içinde. 
Senaryoyu ilk okuduklarında “Bunları nasıl yapacağız” dediklerini saklamıyor. Hemen 
ardından da senaristlerin sürekli yeni karakterler 
yaratmaları sayesinde 100 bölüm sonrasında artk hiçbir çekinceleri kalmadığını ekliyor. 

Dizinin başında görünen el çocukları 
rahatsız edecek görüntüler içerir ibaresi Hall'un 
işini iyi yaptığı anlamına geliyor. Pek tabii ki 
senaristlerin -daha kanlı sahneler ve garip 
yaratıklar geçen sahnelerin sayılarını arttırması, 
makyözleri çok sevindirecek haberler arasında 
bir numarada. 


TEKRARI 


her pazar 20:00 


BUFFY 


SARAH MİCHELLE GELLAR, 
ANGEL'IN 2004 YILINDA 
ÇEKİLECEK İKİ ÖZEL BÖLÜMÜNDE 
YER ALMA TEKLİFİNİ REDDETTİ 


Gerekçe olarak “doğru zaman değil? diyen Sarah 
Michelle Gellar, yakında vizyona çıkacak Scooby 
Doo 2: Monsters Unleashed adlı filmde Daphne 
Blake karakteriyle hayranlarının karşısına çıkacak. 
Filmin promosyon çalışmaları “emekli vampir avcı- 
s'nın zamanlamayla ilgili gerekçelerinden biriydi; 
şu anda çekimleri süren 1/e Grudge adlı film ise 
bir diğeri. 

Sarah Michelle Gellar, B4//fy The Vampire Slayer 
ile gelen şöhretten rahatsız olmasa da adının sadece 
“vampir avcısı” olarak anılmasından çok da hoşnut 
değil. Sinema çalışmaları Buffy kimliğinden sıyrılmaya çalışmasının bir kanıtı. Joel Gallen tarafından 
yönetilecek Romantic Comedy adlı filmin başrolü 
de Gellar'a teklif edildi ve Gellar da bu teklifi kabul etti. Diğer oyuncuların belirlenmediği film proje aşamasında kalmazsa 
ünlü yıldız üst üste üçüncü sinema filmi- 
ne imza atmış olacak. 


MONSİ TERS Dİ NLEAS vel 


ve 


CcC 


www.cnbce.com 


BCE hercumartesi / pazar 19:30 


THE KING OF OUEENS 


ONU HEP AKSİ BİR İHTİYAR OLARAK TANIDIK. SE/NFELD'DE GEORGE 
COSTANZA'NIN, THE KING OF OUEENS'TE İSE CARRIE'NİN HUYSUZ 
BABALARI OLARAK... OYSA JERRY. STİLLER TONTON BİR DEDE 


Seinfeld'in “asabi? Frank Costanza'sı Jerry Stiller, 
The King Of Oneens'te de Carrie'nin “asabi? babası Arthur Spooner rolünde. 

Sürekli sorun çıkartan, memnun olmayan, rahatsızlık vermekten çekinmeyen, aksi ihtiyarlar Frank 
ve Arıhur'u canlandıran Jerry Stiller gerçek hayat- 
ta, evinde nasıl biri dersiniz? 

Eşi ve diğer aile üyelerine göre Stiller sessiz, sakin 


ve sanılanın aksine bir buldogdan ziyade kedi gibi. 


Eşini “yufka yürekli? diye tanımlayan aktris ve oyun 
yazarı Anne Macara ekliyor: “Evde bağırdığını ya 
da canlandırdığı karakterler gibi sorun çıkarttığını 
hiç görmedim.” 

Stiller, sanatçılardan oluşan bir ailenin “babasr. 
Kızı Amy'nin adı çok duyulmuş olmasa da oğlu 
Ben Stiller, Hollywood'un tanınmış aktörleri arasına girmeyi başarabilmiş bir isim. Meet The Parents 
adlı filmindeki rolüyle 2001, En Komik Aktör dalında Amerikan Komedi Ödülü'nü kazanan Ben Stiller, bu filmde Robert De Niro 
yerine babası Jerry Stiller'la birlikte oynamak için yapımcı ve yönetmenleri oldukça 
zorlamış ama sonuçta istediği olmamıştı. 


EN ÖNEMLİ ROL 'DEDELİK” 

Jerry Stiller ve oyun yazarı eşi Anne 
> Macara, sık sık Ben Stiller'in başrolde olduğu filmlerde yer alıyor; ancak Jerry Stiller'a göre üstlendiği en önemli rol “dedelik rolü. TV dizilerinin aksi ihtiyarı iki 
çocuğunun doğumu sırasında da “doğuma 
girmeye” cesaret edemediğini ve bu durumun da içinde bir “ukde olduğunu birçok 
röportajında anlatınca, oğlu Ben Stiller 
babasını “dedelik anını? izlemeye çağırmış. 
Böylece Jerry Stiller, torunu Ella Olivia'nın doğumuna katılarak bir düşünü 
gerçekleştirmiş. 

Canlandırdığı karakterlerden farklı olarak sergilediği bu “yumuşak ve uyumlu” 
ihtiyar adam görüntüsü, The King Of Oncens'in setinde de geçerli. Dizi setinden 
söz ederken işten neredeyse hiç bahsedilmiyor; tüm ekibe göre onlar “eğleniyor? ve 
bu eğlencede Jerry Stiller'in payı çok 


büyük. 


hafta içi hergün 19:30 


THE MUPPET SHOW 


MUPPETLAR'IN ÇOĞUNUN SOLAK OLDUĞUNU FARK ETMİŞ MİYDİNİZ? 
PEKİ GONZO'NUN NE TÜR BİR HAYVAN OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ? 
YA SCOOTER'IN SHOW'U NİÇİN SONUNA KADAR GÖTÜREMEDİĞİNİ? 


The Muppet Show'un yaratıcısı Jim Henson, 
1982'de yapılan bir röportajda “Sanırım Muppets 
sözünü show'dan önce bulmuştuk” diyor ve ekliyor: 
“Bizim uydurduğumuz bir sözcüktü. Uzun bir süre 
bana sorulduğu zaman marionettes ve puppets (kuk- 
la) sözcüklerinin kombinasyonu olduğunu söyledim; 
işin gerçeği ise bu sözcüğü bizim uydurduğumuzdu.” 

Muppetlar hakkında tek spekülatif bilgi adları degil tabii ki. Dünyanın en ünlü kuklaları söz konusu 
olunca sorular ve efsaneler de peşisıra geliyor doğal 
olarak. İşte The Mwppets hakkında akıllara gelen 
birkaç ayrıntı. 


Muppetlar niçin solak? 

Muppetlar'ın, özellikle de müzisyen Muppetlar'ın 
solak olduğunu farketmiş miydiniz? Bunun nedeni 
Muppet kuklacılarının çoğunun sağ ellerini kullanıyor olması. Sağ elleriyle kuklaların başlarını kontrol 
eden kuklacılar, sol elleriyle de kuklaların kollarını 
kontrol ediyor. İki kuklacı tarafından kotrol edilen İsveçli ahçı, bu genellemenin dışında kalıyor, 
bunun nedeni ise bu kez perdenin arkasında iki 
solak sanatçının bulunması. 

Gonzo nedir? 

Gonzo'nun ne olduğu hakkında kesin bir bilgi 
yok. The Muppet Movie'de Kermit onun için Bir 
tür hindi, ama tam olarak değil? demişti. Oysa 
The Muppet Show kadrosunda birçok 
kuş türüyle karşılaştık, üstelik bir 
Muppet hindisi de gördük; ama 
aralarında Gonzo'yu andıranı 
yoktu. Kuşlar için organize edilen bir konsere girmeye çalışan 
Gonzo'nun içeri alınmaması da 
kuş olduğuna dair iddiları çürüten 
bir başka kanıt. Bu konudaki son bilgi ise 
Kermit, Fozzie ve Gonzo'nun birlikte çıktıkları İngiltere yolculuğu sırasında bavulları 


üzerinde bulunan etiketler. Kermit'in bavulunda 
“frog-kurbağa?, Fozzie'ninkinde “bear-ayı? yazarken 
Gonzo'nun bavulunda “whatever? yazıyordu, yani 
“her ne ise”. 

Muppetlar'ın en eskisi hangisidir? 

En eski ve en ünlü Muppet, Kermit'tir. Kermit şovun da belkemiği. Yapımcı, yönetmen, yazar, oyuncu ve her türlü anlaşmazlıkta da *hakem' olarak görev yapıyor. 

Scooter niçin The Muppet Show'un sonuna kadar 
kadroda yer almadı? 

Scooter, loca müdavimleri Statler ve Waldorf gibi 
bir “insan. Amcası J.P. Grosse tiyatronun sahibi. 
Scooter'ın kuklacısı Richard 
Hunt 1992'de AIDS nedeniyle yaşamını kaybedince Scooter karakteri de emekliye ayrıldı. Yapımcıların 
tercihi sonucu bir 

daha da canlandırılmadı. 


V 
Sın Garanti 


her pazartesi 
—HEİDİ eco 


e — Alp Dağları'nı çocuklara tanıtan Heidi, İsviçreli yazar Johanna Spyri imzasını taşıyor. 

Yazarlık macerasına 1880'de yayımlanan Heimathlos adlı öyküsü ile başlayan Spyri, yarattığı 
“masum dünyaların hikayeleri” ile edebiyat tarihin- 
de kendine yer buldu. Heidi, bu masum dünyalar- 
dan sadece biriydi; farkı ise çizgi film olarak daha geniş 
kitlelerce tanınma şansını yakalaması oldu. 


salı/perşembe 19:00 


VİKİNGLER 


Almanya-Japonya ortak yapımı Vikingler'de ufak Vi- | 


kinin merkezde olduğu maceralar sürüyor. “Ben de sizle “ 
birlikte sefere çıkmak istiyorum baba” diyen Viki'ye Halvarın yanıtı kısa ve net oluyor her seferinde: “Hayır, sen 
hala küçük bir çocuksun!” Oysa bir yolunu bulup onlarla 
birlikte denize açılan “küçük? Viki hemen her bölümün sonunda bir kez daha “aklıyla” onları kurtarmış oluyor 


her cuma 19:00 


TWEETY... osoo 


Bob Clampett tarafından yaratılan Tweety karakteri renginden sesine birçok değişiklik geçirdikten sonra bugünkü haline 
geldi. 1947'de Tweetie Pie adıyla Oscar kazanan küçük karakter, 
dünyanın en ünlü çizgi kahramanlarından biri oldu. 

Kedi ve köpek, kedi ve fare ilişkisi yapımcıların sıkça işlediği 
konulardan biri olsa da animasyon dünyası için bir ilk olan 
İweety ve Sylvester arasındaki kedi-kuş çekişmesi de 


öylece doğdu. 


her çarşamba 19:00 hafta sonu 09:30 


SNOOPY 


Charles Schulz, birçok meslektaşı gibi asistan 
kullanmak yerine yaklaşık 50 yıl boyunca her bir 
kareyi kendisi çizdi. Schulz'un çizimleri 350 milyon günlük gazete okuyucusu tarafından okundu, 
binlerce kitabı basıldı ve eserlerinden hazırlanan 
animasyonlar, aralarında Peabody ile Emmy de 
olan birçok ödül kazandı. 
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her pazartesi 18:30 hafta sonu 12:00 


CatDog 


Çocukken üç bacaklı bir köpeği ve bir kedisi 
olan Peter Hannan eline geçen A Few Superheroes 
Yow've Probably Never Heard Of (Muhtemelen 
Adını Hiç Duymadığınız Birkaç Süperkahraman) 
adlı kitapta rastladığı, bünyesinde kedi ve köpek 
kafasını barındıran adamı okuyunca CaiDog'u çizmeye başlamış. 

İlk olarak yekpare bir gövde olacak “hotdog. çizmiş (1), sonra bir ucuna kedi, bir ucuna köpek kafası için “kişilik bölünmesi göndermeli” iki form 
oturtuvermiş (2). Dört tane göz, ikişer kulak, iki 
burun ve iki de ağız eklemiş (3). Son olarak da 
ayaklar ve gövdeye birkaç benek... 


Hafta içi hergün 18:00, 
Cumartesi-Pazar 10:30 
z Tommy, henüz bir yaşında 
5 | ve halâ altı bağlanıyor 
a olsa da Rug- 
» rats'ın cesur 
lideri. 
Tommy, 
Chuckie, 
Phil ve 
Lilin maceralarını kaçır- 


mayın. 


Pazartesi 18:30, 
C.iesi-Pazar 12:00 
Bir bedende hem ke- 


NİCKELODEON KAHRAMANLARI 
HAFTA BOYUNCA CNBC-e 
EKRANINDA... KAÇIRANLAR İÇİN 
TEKRARLARI HAFTA SONUNDA 


konuda seninle aynı 
fikirde değilim! 


Süper kahramanımız, bu birbirine “kediş” ve *köpüş şeklinde hitap eden yarı köpek yarı kedi ruhlu 
oluşum, bir bedende iki ruhun taşınabileceğini ispatlar gibi karşımızda. Kedi daha karanlık, ama 
gerçekçi; köpek hayalperest bazen de nevrotik. Kedi yiyor, köpek çıkartıyor. Köpeğin sevdiğini kedi 
sevmiyor, kedinin sevdiğini köpek sevmiyor. 


di hem de köpek yaşarsa neler olur dersiniz? 


Salı 18:30, Cumartesi-Pazar 12:30 
Bikini Botto adlı denizin altındaki kasabada bugüne kadar hiç görmediğiniz canlılar yaşıyor. 


Çarşamba 18:30, Pazar 11:30 
İnsanları nasıl korkutacaklarının eğitimini aldılar, şimdi sıra uygulamada. 


Perşembe 18:30, Pazar 11:00 
Hayvanların dilinden anlayan Eliza, ailesiyle birlikte dünyayı turluyor. 


Cuma 18:30, Cumartesi 11:00 
Macie çevresinde olan hemen hiçbir şeyle ilgilenmiyor, belki de her şeye alerjisi olduğu içindir. 


GERİ SAYIM 


07:00 - 09:30 CANLI YAYIN (HAFTA İÇİ) 
gerisayim©&cnbce.com 


TÜRKİYE'DE EKONOMİ YAYINCILIĞININ TEK ADRESİ CNBC-e YOĞUN İŞ 
GÜNÜNE İSMET DİNÇER GÖKÇEN İLE MERHABA DİYOR. GERİ SAYIM BİR 
ÖNCEKİ GÜNÜN GÖRÜNÜMÜNÜ TAZELİYOR, BAŞLAYAN GÜNE IŞIK TUTUYOR 


Piyasalar yeni bir güne uyanırken, CNBC-e 
geniş muhabir ağı, haber kaynakları ve yüksek 


İsmet Dinçer Gökçen 


yazılım teknolojisiyle izleyicinin bilgi edinme ihtiyacına yanıt veriyor. Gün içinde bu sürecin ilk 
adımı olan Geri Sayım programı da işte bu iddiayla 2.5 saatlik canlı yayın boyunca yurtiçi ve 
yurıdışında ekonomi dünyasının nabzını tutuyor. 

© İş ve finans dünyasının yakından izlediği gelişmeler, piyasalara olası etkileriyle inceleniyor. 

© Gazete manşetlerine yansıyan haberler, kulis bilgileriyle harmanlanıyor ve uzman konuklarla değerlendiriliyor. 

© Ankara'dan Ünsal Ünlü ve 
Washington'dan Ümit Enginsoy'a yapılan canlı bağlantılarla | 
siyasetin tansiyonu ölçülüyor. 

© Ahmet Ergen ve Sezer Kılıç 
başkentte ekonomi kulislerinde 
konuşulanları aktarıyor. 

8 Artunç Kocabalkan döviz ve 
faizde günün açılış rakamlarını imi gtetyirehi 
iletiyor, yatırımcıyı bekleyen güne dair ilk sinyalleri veriyor. 

© Şebnem Şaman borsada işlemler başlamadan önce endeksin 
teknik analizini yapıyor, olası hareketlere ilişkin beklentileri açık- PROGRAMLAR 
lıyor. 

8 ...Geri Sayım her gün toplanan Yatırım Komitesi ile son buluyor. İsmet Dinçer Gökçen aracı kurumların yönetici kadrolarıy- : 
la o günün yatırım stratejilerini konuşuyor ve karar vericilerin 12:00 Finans Cafe 


Geri Sayım, hafta içi her sabah saat 07.00'de başlıyor. 


gün içi planlarına ışık tutuyor. 14:00 Piyasa Ekranı 
Parayla, üretimle, ihracatla, ithalatla, istihdamla, kısacası eko- 16:30 Son Baskı 


nomiyle ilgili her alanda karar verenlerin izlemesi gereken bir 
program Geri Sayım. 
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YAŞADIĞIMIZ DÜNYA DISCOVERY 
CHANNEL'IN ARALADIĞI PENCEREDEN 
BAMBAŞKA GÖRÜNÜYOR 


17 Mart Çarşamba, 22:00 UNSOLVED HISTORY: NAZI SEA DISASTER 


30 Ocak 1945'te Baltık Denizinde yaşanan bir felaket 7 bin kişinin ölümü ile sonuçlandı. Wilhelm 
Gustloff, denizde yaşanan en büyük trajedilerden 
biri oldu ve bu hikaye tarihte hiç konuşulmadan kapandı. Bu program, felaket gecesinde neler olduğunu birebir canlandırıp, gözler önüne sererek bir büyük trajediyi deşifre ediyor. 

Gemi denize açıldıktan sonra ne oldu? Limandan 
20 mil uzaklıkta bulunan gemi 3 Rus torpidosu tarafından nasıl vuruldu ve 15 dakika içinde sulara | 
nasıl gömüldü? Bu trajik hikaye ilk kez Nazi Sea 
Disaster'da ele alınıyor. 


24 Mart Çarşamba 22:00 o UNSOLVED HİSTORY: WHO KILLED MARILYN? 


5 Ağustos 1962'de sabahın erken saatlerinde Marilyn Monroe yatak odasında ölü 
olarak bulundu. Uxsolved History, Marilyntin ölümünün son saatlerinde neler ol- 


duğunu araştırıyor ve ölümü ile ilgili komplo teorilerini çözmeye çalışıyor. 

Uzman kişiler tarafından kullanılan bir 
laboratuvarda yüksek dozda yatıştırıcı hap 
seviyesi oluşturularak Marilyn'in ölüm sebebi araştırılıyor. Yeni bulgular ölüm nedeninin daha net anlaşılmasını sağlayarak, şu 
ana kadar çözümlenemeyen sorulara cevap 
bulmaya yardım edecek. 24 Mart Çarşamba 
günü Discovery Channel'da. 


CNEC-e 


www.cnbce.com 


NEW YORK'UN SESİ 


NEW YORK NEW WAVE YA DA DISCO PUNK TARZININ 
TEMSİLCİLERİNDEN RAPTURE'IN BAS GİTARİSTİ MATT SAFER, RADYO 
EKSEN'İN SORULARINI YANITLADI. ADLARINI BLONDIE'NİN RAPTURE 
PARÇASINDAN ALAN TOPLULUK, YAPTIKLARI MÜZİĞİ DEĞERLENDİRDİ 


vi 


Plak koleksiyonundaki favori albüm hangisi? 

Doğrusu birçok favori albümüm var; ama en 
sevdiğim Talking Heads'in More Songs About Bırildings and Food'u. 

Tarzınızı New York New Wave ya da Disco Punk 
diye adlandıranlar var. Rapture, Yeah Yeah Yeahs 
ve Radio 4 gibi gruplarla yeni bir akımın öncülügünü mü yapıyor? 

Sanırım. Bu saydığın gruplarla karşılaştırılıyoruz; çünkü hepimiz aynı kentteniz. Hepsi de iyi insanlar; ama onlarla aynı kategoride değiliz. Biz daha farklı daireler çiziyoruz. Sonuçta sound 
kentlere göre ifade ediliyor. 

Echoes albümünü DFA”le birlikte Plantain Stüdyoları'nda kaydettiniz. Mirror'ı ise 4 kanal kayıt cihazıyla. En iyi sonucu hangisiyle elde ettiğiniz? 

Mirror 4 kanal kaydedildi çünkü başka şansımız 
yoktu. Büyük bir stüdyoya girmek ve farklı tercih- 


Ağ 


ler yapabilmek çok güzel. 
Sizin için konserler de çok önemli. Rapture'dan 
konser albümü bekleyebilir miyiz? 

Geçen Aralık'ta New York'ta birkaç konser verdik. Bunların yer aldığı bir video yayınlayacağız. 
Tam olarak ne zaman yayınlanacağını bilmiyorum, umarım en kısa zamanda olur. 

Video demişken House Of Jelous Lovers videosu 
Shynola tarafından çekildi. Nasıl bir araya geldiniz? Önceden tanışıyor muydunuz? 

Hayır onları tanımıyorduk. Yapılan iş iyi oldu 
çünkü nereden geldiğimizi, neyin peşinde olduğumuzu hemen fark ettiler. Her şeyi baştan anlatmak 
zorunda kalmadık. 

Sister Saviour videosu için önce Kevin Godley'le 
çalıştınız; sanırım işler istediğiniz gibi yürümedi. 
Sonra videoyu ev arkadaşın Jason Friedman çekti. 
Video sanatınızın bir parçası mı? 
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RADYO EKSEN EN İYİ10 


Hepimiz müzik videolarını seyretmeyi seviyoruz. Kendini nasıl sunduğun çok önemli. Kevin'in 
videosu istediğimiz gibi olmadı. İyi işleri var 
Godley'in. Sadece bizim için doğru kişi değildi. 

Placebo, English Summer Rain videosunun fikri grubun bir hayranından gelmiş. Siz hayranlarınızdan gelen fikirlere açık mısınız? 

Evet bu tür şeyleri duymayı seviyoruz. Hayranlarımızla mümkün olduğu kadar yakın olmak istiyoruz. Bu tip şeyler bizi cesaretlendiriyor. 

Size 2000'li yılların Happy Mondays'i diyorlar. Bez de bazı konserlerinizde sizinle sahne aldı. 
O da Happy Mondays'le Rapture arasında bir 
benzerlik kurmuş olmalı. Siz ne düşünüyorsunuz? 

Bazı özelliklerini çok seviyorum. Fırsatları değerlendirmekten korkmuyorlardı. Belli bağlantılar da var elbette aramızda. Onlar da dans müziği yapıyorlar ya da dans kültürünü yaptıkları işe 
taşımaya çalışıyorlardı, biz de. Bence bu yeniden 
gerçekleşen heyecan verici bir fikir oldu. 

Bez yeni bir albüm kaydetmeye hazırlanıyor. 
Bu defa Shaun Ryder ona yardım edecek. Sizin 
Bez'le bir projede çalışma gibi fikriniz var mı? 

Şu an için böyle bir planımız yok. Aslında ben 


AYIN SÖZÜ | 


bazı dans prodüktörlerinin projelerine konuk sanatçı olarak katıldım. Berlinli bir toplulukla çalıştım mesela. İsviçre'den Headman adında biriy- 

le de çalıştım. Bu tip işler heyecan verici olabiliyor; ama şu anda bir sonraki albümümüz üzerinde yoğunlaştık. “Gençtik, 

Yani şimdi Rapture'dan ne beklemeliyiz? Yeni heyecanlıydık, 
bir albüm? Yeni bir 45'lik ya da Türkiye'de bir punk çalardık...” 
konser mi? Jan Duy 

Türkiye'ye gelmeyi çok istiyorum. Ne zaman 1978 
olacağını bilmivorum. Şu ana kadar kimse teklif 
ermedi. Elbette ilk önce bunun olması gerekiyor. 

Gülşah Güray 
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SÜRÜSÜNE BEREKET 


'HIZLI VE VERİMLİ ÇALIŞMA UZMANI” Olağanüstü bir “gerçek yaşam” hikayesi vizyona 

a girmek üzere. Başrollerini Steve Martin ve Bonnie 
FRANK GILBRETR'İN TAM 12 Hunt'un paylaştığı Cheaper By The Dozen (Sürüsü- 
ÇOCUĞU VARDI. BU GERÇEK HİKAYE. ye Bereket), 12 çocuk sahibi ABD'li Gilbrethler'in 
STEVE MARTIN'İN HİKAYESİ İSE hayatını anlatan bir romandan yola çıkılarak çekildi. 


Tom (Steve Martin) ve Kate (Bonnie Hunt) bir dü- 


NEYSE Kİ SADECE FİLM GEREĞİ 


zine çocuk sahibi olmuş ve sessiz bir kasabanın 'sesailesi olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Tom, 


küçük kasabada futbol takımının koçudur. Bir gün 
hayalindeki teklifi alır ve üniversite koçu olmak üzere kalabalık ailesiyle birlikte Chicago'nun kenar ma- 


hallelerinden birine taşınırlar. 
“Anılarını yazdığı” kitabının basılacağı haberini 


alan Kate New York'a gidince, Tom 12 çocuğuyla 
yalnız kalır. Film de aslında yeni başlamaktadır... 


KİM BU 12 ÇOCUKLU AİLE? 
Meraklısı için Gilbrethler?'den söz etmek gerekirse... ABD'li Frank B. 
Gilbreth ve Lillian M. Gilbreth'in 
1905-1922 yılları arasında altısı kız, 
altısı erkek tam 12 çocuğu oldu. Her 
ikisi de endüstriyel mühendisti ve çocuklarının tamamı, uzmanlığını “Hızlı ve Verimli Çalışma” üzerine yapan Frank'in belirlediği 
“yaşam politikasının” sonucuydu. Yaptığı hesaplar 
12 çocuk sahibi olmanın verimli olacağını ortaya 
koymuş, bu fikir uzmanlığını psikoloji üzerine yapan 
eşi Bonnie'nin de kafasına yatmıştı. Gilbrethler'e dair, bazıları aile bireyleri tarafından, çok sayıda kitap 


yazıldı ve bu 'verimli? aile filmlere de konu oldu. 

İlk film Cheaper by #he Dozen 1950'de, evin iki 
çocuğu tarafından yazılmış kitaptan uyarlandı. Walter Lang tarafından yönetilen filmde Frank rolünü 
Clifton Webb ve Lillian rolünü Myrna Loy üstlendi. 
İki yıl sonra devam filmi Belles On Their Toes geldi. 
Frank yaşamını kaybetmiş, kalabalık ailesi Lillian'ın 
çevresinde, ayakta kalmaya çalışıyordu. 

Şimdi sırada Steve Martin'li uyarlama var. Filmin 
yönetmeni Shawn Levy aslından oldukça uzaklaşmış 


olsa da hikaye ilginç; en azından 12 çocuklu bir aile 
ile kaç kez karşılaştınız ki? 
Her şeye karşın keyifli ve izlenilesi bir film. 


KEVİN COSTNER 
NEFES ALIYOR 


Kurtlarla Dans 1990'da tam 12 dalda Oscar'a aday gösterilmiş, En İyi Yö- 
Film de dahil, tam 7 

ıştı. Kevin Costner, 


netmen ve En İ 
dalda ödül kaz 


yönettiği ve baş 


nü oynadığı Kurt-" 
larla Dans'ın ardından aralarında JFK, 
The Bodyguard ve The Postman gibi 
filmlerle “çaba göstermiş” olsa da 
1990'daki performansına yaklaşamadı 
bile. Dört adamın Vahşi Batı'daki macerasının anlatıldığı Mart ayı filmlerinden Open Range, başrolü üstlenen ve 
filme yönetmen olarak imza atan Kevin 
Costner'in yeniden doğu 

görülüyor. Bakalım ünlü 2 
kullanabilecek mi? 


Walt Disney'in son animasyonu 
Brother Bear sinemaseverleri çok uzak 
zamanlara davet ediyor. Kuzeybatı Amerika'da ve üstelik henüz Amerika keşfedilmemişken üç kardeş arasında başlayan hikaye animasyonun sınırsız özgürlüğü içinde başarıyla anlatılıyor. 

Bir ayının bedeninde yaşamak zorunda kalan Amerikan yerlisi Kenai, kardeşleri, totemler, kötü ruhlar ve sihirli bir dünya. Yine hemen her 
filmde olduğu gibi ço- 


animasyon 


cuklardan önce yetişkinler kuyruğa girecek gibi görünüyor. Ana karakter 
Kenai'nin Joaguin 
Phoenix tarafından seslendirildiği 

filmin müzikleri 
de Phil Collins imzasını taşıyor. 


AŞKTA HER ŞEY MÜMKÜN 


Hollywood'un kadın sinemacılarından Nancy Meyers'in 
yazdığı ve yönettiği romantik komedi Something's Gotta 
Give'de, hızlı bir çapkının “terbiye edilişine' şahit 
olacağız. Jack Nicholson'ın canlandırdığı 50'lerinin 
sonundaki Harry Sanborn, yaşı 30'u geçmeyen ve 
sürekli değişen sevgilileriyle eğlenceli bir hayat 
sürmektedir. 
Son sevgilisi Maran (Amanda Peet) annesinin 
Hamptons'daki sahil evine çağırınca romantik bir hafta 
sonu geçirmek üzere yola çıkarlar. Fakat şanssızlık 
sonucu Maran'ın Broadway oyun yazarı annesi Erica 
(Diane Keaton) tatil için aynı hafta sonunu seçmiştir ve 
: z Da > 


hep birlikte kalmaktan başka çare yoktur. 

Beklenmedik bir gelişme olup da Harry kalp spazmı 
geçirince sahil evinden ayrılamaz ve Erica ile birlikte 
kalması gerekir. Kısa süre içinde ona karşı ilgi 
duyduğunu fark edecek ve diğer yandan kendisini 
kontrol eden genç ve yakışıklı doktorun (Keanu Reeves) 
da Erica'dan hoşlandığını anlayınca canı sıkılacaktır. 
Usta iki oyuncu, Jack Nicholson ve Diane Keaton'ın 
yanında Matrix'ten sonra 'sakinlemiş” bir Keanu Reeves 
nasıl gider dersiniz? 
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DISNEY'DEN MUPPET ATAĞI 


THE MUPPET SHOW, WALT DISNEY TARAFINDAN 
SATIN ALINDI. KERMİT, MICKEY MOUSE İLE 
AKRABA OLDU. JIM HENSON ŞİRKETİ, SUSAM 
SOKAĞI'NI 'ŞİMDİLİK' KENDİNE SAKLADI 


Walt Disney ile Jim Henson Şirketi arasında yapılan anlaşma sonucu The Muppet Show'un Disney 
tarafından satın alındığı açıklandı. Bear in #be Big 
Blue Howse, yapılan anlaşmaya dahil edilirken 
“şimdilik” ibaresi ile Sıssa7 Sokağı'nın yayın hakları anlaşma dışında bırakıldı. Jim Henson'ın yarattığı dünyaca ünlü Muppet kuklaları, uzun süreden 
beri Disney'in ilgisini çekiyordu. 

Babası Jim Henson'ın yaşamını yitirdiği 
1990 yılından birkaç ay öncesine kadar Walt 
Disney ile görüşmelerini sürdürdüğünü söyle- 


yen kızı Lisa Henson, yaptığı açıklamada ünlü kuklacının yaşadığı dönemde “Disney, Muppetlar için 
kusursuz bir ev olur” dediğini söyledi. 

Kısa bir süre önce Pixar şirketi ile anlaşmasını 
bozan Disney'in kendisine bir çıkış yolu aradığı televizyon dünyasında konuşuluyordu; The Muppets 
Show'u bünyesine katmış olması bir atağa geçmek 
üzere olduğunun da göstergesi. 

Walt Disney'in, Jim Henson Şirketi'ne 
ne kadar ödediği konusunda ise bir açıklama yapılmadı. 


M. 


# 
a 


Pp 


V Se > 


. <4 


4 a 
2003: ÜN EN CESURLARI 


BİZİ x 1 ZORLAYAN CESUR ADAM JACK BAUER 


MSN Entertainmentta çıkan bir değerlendirmede televizyon 
kanallarının politikaları eleştirilirken “meydan okuyan televizyonculuğun' çok eskide kaldığı ileri sürüldü. Kalıplara sıkışmayan, izleyicisinin merakını hep canlı tutan 10 program sıralanarak, 
2003'ün En Cesur Programları belirlendi. 

Bir numarada tanıdık bir dizi var. İşte 'cesurlar listesi'nin başındaki 24 yorumu: "Ne zaman 'işler Jack için artık daha da kötüye gidemez,” diye düşündüysek, yazarlar gidip yeni ve daha da 
kötü bir karakter yaratıp Jack'in üstüne saldılar. Olayların 'akla 
yakın ve anlaşılır” olması dizinin en önemli özelliği...” 
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DEAD MAN WALKING 
Yönetmen: Tim Robbins 


4 Mart, Saat 22.00 


Dead Man Wa 


Yapım Yılı: 1995 


(dama mahkum olan Matthew'nun yardım isteyen 
mektubu üzerine Helen adlı rahibe onun yanına gitmiştir. Günlerce süren çabalardan sonuç çıkmaz. 
İdama kısa bir süre kala başbaşadırlar. Matthew 
parmaklıkların ardında elleri, ayakları kelepçeli 
oturmaktadır.) 

MATTHEW PONCELET: Kendimi bıraktım. 
Anneme onu sevdiğimi söyledim. Çocukların hepsiyle konuşmaya çalıştım. Veda etmekten nefret ediyorum. Elime bir fırsat geçerse gitmeden arayacağımı söyledim. 

HELEN PRFJEAN: Ne oldu Matt? 

MATTHEW PONCELET: Annem sürekli “Vitello 
yaptı, onunla arkadaş olmamalıydın” dedi. Böyle 
düşünmesini istemedim. Söylediğin gibi yürüyüp gidebilirdim. Gitmedim. Kurbandım. Lanet bir ödlek 
gibi davrandım. Benden büyüktü, güçlüydü. Onun 
gibi güçlü olmaya çalışıyordum. Kendimde ona karşı gelecek cesareti bulamadım. Anneme korkak olduğumu söyledim. Sürekli sen suçlu değilsin dedi... 
Sen yapmadın Matt. Sen yapmadın... 

HELEN PREJEAN: Annen seni seviyor Matt. 
MATTHEW PONCELET: Çocuk... Walter... 
HELEN PREJEAN: Ne? 

MATTHEW PONCELET: Onu ben öldürdüm. 
HELEN PREJEAN: Hayır... 

(Belli belirsiz çıkar sesi. Sessizlik olur, Helen ağlamak üzeredir.) 
HELEN PREJEAN: Ya Hope'u? 

MATTHEW PONCELET: Hayır. 

HELEN PREJEAN: Ona tecavüz ettin mi? 
MATTHEW PONCELET: Evet efendim (Yeniden 
ağlamaya başlamıştır.) 

HELEN PREJEAN: İkisinin de ölümünden kendini 
sorumlu tutuyor musun? 

MATTHEW PONCELET: Evet. Dün gece diz çök- 
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Oyuncular: Susan Sarandon, Sean Penn, Robert Prosky, Raymond J. Barry. 
Süresi: 116 Dakika 


tüm ve o çocuklar için dua ettim. Daha önce böyle 
bir şey yapmamıştım. (Maff'in konuşması ağladığı 
için zor anlaşılmaktadır. Matt konuşurken, arkadan 
Helen'in hıçkırık sesleri duyulur.) 

HELEN PREJEAN: Sadece Tanrı'nın dokunabileceği üzüntüler vardır. Korkunç bir şey yapmışsın 
Matt; ama artık onurlusun. Kimse bunu senden alamaz. Tanrı'nın evladısın Matthew Poncelet. 
MATTHEW PONCELET: Bana kimse Tanrı'nın evladı olduğumu söylememişti. (İkisi de sinir bozuklur- 
Şunun da etkisiyle an an, kesik kesik güler) Çok kez 
0... çocuğu dendi ama Tanrı'nın evladı denmedi. 
Umarım ölümüm o ailelerin acısını biraz dindirir. 
HELEN PREJEAN: Belki de en iyisi Percy ve Delacroix'İarın huzuru kendilerinin bulmalarını dilemek. 
MATTHEW PONCELET: Kendimi hiç gerçek anlamda sevmedim. Bir kadını ya da birini de sevmedim. Sevgiyi bulmam için ölmem gerekiyormuş. 
(Ağlarken, an an gülmektedir) 

Beni sevdiğin için teşekkürler. 

(Durup saate bakarlar. Aralarında sessizlik olur. Saat geceyarısına gelmektedir.) 

MATTHEW PONCELET: Saate bak. Zaman nasıl 
da akıyor. Üşüyorum. 

HELEN PREJEAN: (Helen dışarıdaki görevlilere 
seslenir) Bir ceket verir misiniz, üşüyor. 
MATTHEW PONCELET: Şarkıya ne oldu? 
HELEN PREJEAN: İlahiye mi? 

MATTHEW PONCELET: Evet. 

HELEN PREJEAN: Bir kural varmış, hapiste müzik 
çalınamazmış. (Sesinde kızgınlık vardır) Söylememe 
izin vermiyorlar. 

MATTHEW PONCELET: Sözlerini söyleyebilirsin. 
HELEN PREJEAN: Hayır söyleyemem. 

(.. ama sonunda Helen, Matthew'ya istediği 

sözleri söyler.) 


Türkiye'nin 
Yatırım Noktası'na 
Türkiye'nin 

her yerinden 
ulaşabilirsiniz! 


YATIRIM 


s— n—-A>—< 


N 
O 
K 
T 
A 
S 
| 


NOKTASI 


Çağrı Merkezi: 

Türkiye'nin her yerinden 

şehiriçi Ücret ödeyerek 

borsada anında işlem, 

yorum, repo, yatırım fonu, halka arz. 


İnternet: 

Hisse senedi işlemleri, anlık ücretsiz 
fiyat izleme, yatırım fonu, repo, devlet 
tahvili, hazine bonosu, eft, araştırma 
raporları, analizler, en düşük komisyon 
oranı ile 

anında hızlı işlem. 
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Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
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1 Mart 2 Mart 3 Mart 4 Mart 5 Mart 6 Mart 
pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi 


07:00 - THE SIMPSONS 
07:30 - THE MUPPET SHOW 


08:00 - HEİDİ 

08:30 - VİKİNGLER 

09:00 - TWEETY 

09:30 - SNOOPY 0830 - SNOOPY 
10:00 - RUGRATS 10:00 - RUGRAT: 


2X16ÖSTERİM 


11:00 - AS TOLD BY GİNSER 1100 

11:30 - AAHHHI REAL THORNBERRY'S 
MONSTERS 1130 - AAHHR! REAL 
1200 - CATDOG MONSTERS 

12:30 - SPONGEBOB 1200 - CATDOG 


SOUAREPANIS 
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17:30 - 18:00 
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RUGRATS RUGRATS RUGRATS RUGRATS RUGRATS SELNFELD SELNFELD 

CATDOG SPONGEBOB AHHI REAL WLD AS TOLD BY THE MUPPET SHOW THE MUPPET SHOW 

SOUAREPANTS MONSTERS THORNBERRY'S GİNGER 
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LAPPAT 


THE SIMPSONS 


THE SIMPSONS 


BUFPY THE 
VAMPIRE SLAYER 


MALCOLM IN THE 
MIODLE 


ACCORDING TO JIM 


WATCHING ELLİE 


UEBESTRAUM 22:30 - OSCAR ÖDÜLLÜ 


DEAD MAN WALKING 
FİLM MÜZİLKERİ 


OŞCAR ÖDÜL 
TÖRENİ 


22:00 


22:30 - GOODBYE 
AGAIN 


24:00 - SEİNFELD 24:00 - SEİNFELD 2400 - SEİNFELD 2400 - SEİNFELD 24:00 - SEİNFELD 0030 - SOUTH PARK 

fen 0050 MALCOLMIN 0030 - ACCORDING TOJIM | C030-FRASIER 0030 - SORUBS 00:30 - DHARMA & GREG EA SEE 2 

ba THEMİDDLE 04:00 - OSCAR ÖDÜL 01:00 - THE AMFUL TRUTH 0100-28 0100 - THE GUARDIAN 0800 THE KING OF OLEENS 

Aİ 0100 SOSTONPUBUC TÖRENİ 0200 - THE MUPPET SHOW | 0200- THE MUPPETSHOW 0200 - THE MUPPET SHOW | 0830- TEXASVLLE 

Si 0200 - THE MUPPET SHOW | 0230-THEMUPPETSKOW | 0230-UAPPAT 0220 - DEAD MAN 020-PX 0500 - G00DEYE AGAİN 
0230 - UEBESTRAUM 0430 - VİKİNGLER 0430 - SNOOPY WALKING 0430 - TWEETY 

! 0430 - HEVDI 0500 - RUGRATS 0500 - RUGRATS 0420 - VİKİNGLER 0500 - RUGRATS 

o 0530 - SPONGEBOB 0530 - AHHI REAL 0500 - RUGRATS 0530- AS TOLD BY 

Ş 0530 - CATDOG SOUAREPANIS MONSTERS 0530 LD GINGER 1 ÖZEL SİSE 
0800 - THE MUPPET SHOW | 0500-THEMUPPETSHOW | 0590-THEMUPPETSHOW | THORNBERRYS 0800 - THE MUPPET SHOW ei 


06 


0630 - SEİNFELD 06:30 - SEİNFELD (06:30 - SEİNFELD 06:00 - THE MUPPET SHOW 


0630 - SELNFELD 


0630 - WATCHING ELLE 


We 


CNEC-E aylık yayın akışı 


WWww.cnbce.com 


8 Mart 9 Mart 10 Mart 11 Mart 12 Mart 13 Mart 14 Mart 15 Mart 
pazartesi çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar pazartesi 


07:00 - THE SIMPSONS 07:00 - THE SIMPSONS 
07:30 - THE MUPPET SHOW | 0730-THE MUPPET SHOW 
0600 - HENDİ 0800 - KENDİ 
0830 - VİKİNGLER 0830 - VİKİNGLER 
06:00 - TWEETY 0900 - TWEETY 
0530 - SNOOPY 0930 - SNDOPY 
16:00 - RUGRATS 1000 - RUGRATS 
2X16ÖSTERİM 2X16GÖSTERİM 
1400 - ASTOLD BY 1100-WLD 
THORNBERRY'S 
11:30 - AAHHHİ REAL 1130 - AAHHHE REAL 
MONSTERS MONSTERS 
CATDOG 1200 - CATDOG 
30 - SPONGEBOB 1230- SPONGEBOB 
. Ni SUUAREPANTS, 


AASTOLD BY THE MUPPET SHOW THE MUPPET SHOW CATDOĞ 3 
GİNGER | 
| 


THE SIMPSONS THE SIMPSONS HENDİ 


Pa 


ys 


SEİNFELD 


SEİNFELD RUGRATS 


> di ; v 
: e RR — 
MALCOLM IN THE ACCORDING TO JIM WATCHING ELLE 


BUFFY THE 


SELNFELD 
VAMPİRE SLAYER 


MALCOLM IN 
THE MIDDLE 


MIDDLE 


WİTHOUT A TRACE 
ONE MORE DAY RINGMASTER THE MIRROR MİLES FROM HOME THE GREAT TRAIN LONELİNESS OF SUR 
ROBBERY THELONG 
DİSTANCE RUNNER 23:00 - THE GUARDIAN 

2410 - SENNFELD 2400 - SEVNFELD 2400 - SEİNFELD 2400 - SEINFELD 2400 - SEİNFELD 0030 - SOUTH PARK 2400 - THE SIMPSONS 2400 - SENNFELD 

0030 - MALCOLM (00:30 - ACCORDING TOJIM | 0K30-FRASIER 0030 -SORUBS 00:30 - DHARMA & GREG 01:00 - ABSOLUTION 2X1 ÖZEL GÖSTERİM 00:30 - MALCOLMIN 
S3 IN TEE MİDDLE 0100 - COUPLING US 0100 -THEAWFULTRUTK | 0100-4 01:00 - THE GUARDİAN 0800 - THE KING OF 01:00 - WTHOUT ATRACE THE MİDDLE 
EA 000 BOSTON PUBUC 0200 -THE MUPPET SHOW | 0200-THEMUPPET SHOW | 0200-THEMUPPETSHOW | 0200-THE MUPPETSHOW | GUEENS 0200 - BUFPY THE 01:00 - BOSTON PUBUC 
baci Oz00-THEMUPPETSHOW İ 0230-RINGMASTER 02:30 -THE MİRROR 0230 - MILES FROM HOME | 0238-1HEGREATTRAN 0530 - HARRY AND SON VAMPİRE SLAYER 02:00 - THE MÜPPET SHOW 
| 0430 - VİKİNGLER 0430 - SNOOPY 0430 - VİKİNGLER ROBBERY 05:30 - LONELİNESS 0800 - ANGEL 0300 - SUR 

Li 0430 - KEDİ (05:00 - RUGRATS 05:00 - RUSRATS 0500 - RUGRATS 0430 - TWEETY OFTRELONG 0400 - GOODBYE AGAİN 04:30 - HEJDİ 

Pen 0500 -RUGRATS 0530 - SPONGEBOB 0530 - AHH REAL 0530 -WLD 0500 - RUGRATS DİSTANCE RUNNER 0600 - THEKİNG OF 0500 - RUGRATS 
O kn SOUAREPANTS MONSTERS THORNBERAY'S 05:30 - AS TOLO BY AYEENS 0530 - CATDOG 
İc - THE MUPPET SHOW | 0600-THE MUPPETSHOW (| 0500-THEMUPPETSHOW | GINGER 06:00 - THE MUPPET SHOW 
İc 060 - SETNFELD 06:30 - SEİNFELD 0630 - SEİNFELD 0600 - THE MUPPET SHOW 06:30 - SEİNFELD 


0630 - WATCHING ELLE 


Programları ay boyunca takip edebilr 


PROGRAMDAKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLERİ v 


16 Mart 17 Mart 18 Mart 19 Mart 20 Mart 22 Mart 23 Mart 
salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazartesi salı 


(07:00 - THE SIMPSONS iE SİMPSONS 

0730 - THE MUPPET SHOW - THE MUPPET SHOW 

0800 - HEİDI - HEDI 

0830 - VİKİNGLER 08:30 - VİKİNGLER 

0800 - TWEETY (09:00 - TWEETY 

(0830 - SNOOPY 030 - SNOOPY 

10:00 - RUGRATS 10:00 - RUGRATS 

2X16GÖSTERİM 2X1 GÖSTERİM 

11:00 - AS TOLD BY GİNGER 1100 -WILD 

11:30 - AAHHHI REAL THORNBERRYS 

MONSTERS 11:30 - AAHHHI REAL 

1200 - CATDOG MONSTERS 

1230 - SPONGEBOB 1200 - CATDOS 

13:00 - DİCK TRACEY 1230 - SPONGEBOB 
E; 


— 


- 
alk © 2 
4 > x Se NG TOJ va 
ENİ 


e Le .. 
RUGRATS RUGRATS RUGRATS SELNFELD RUGRATS RUGRATS 
SPONGEBOB. AAHHI REAL WILD AS TOLD BY THE MUPPET SHOW THE MÜPPET SHOW SPONGEBOB. 
SOUAREPANIS MONSTERS THORNBERRY'S GİNGER SOUAREPANTS 
a ii 


BUFFY THE SEİNFELD 


VAMPİRE SLAYER 


FLOWERS IN 
THE ATTIC 


THE MUPPET SHOW THE MUPPET SHOW. THE MUPPET SHOW THE KING Or GUEENS THE KING OF CUEENS THE MUPPET SHOW THE MUPPET SHOW 
E 
WATCHING ELLİE 


MALCOLM IN 
NETWORK THE DOGS OF WAR 


THE MIDDLE ACCORDING TO JIM 


ACCORDING TO JIM 
THE PİNK PANTHER ÜÇRENK: MAVİ 


THE PINK PANTHER 
STRIKES AGAİN 


WİTHOUT A TRACE 
23:00 - THE GUARDİAN 


230 
ABRIDGE TOO FAR REBELS OF THE 


NEON GOD 


2410 - SENFELD 24:00 - SEİNFELD 24:00 - SEVNFELD 2400 - SEİNFELD 00:30 - SOUTH PARK 2400 - THE SIMPSONS 2400- SEİNFELD 2400 - SEİNFELD 

3237 - ACCORDINGTOJIM | 0030-FRASIER 0020 - SORUBS 0030 - DHARMABGREB 0100 - DR. PHIBES RİSES 2X1 ÖZEL GÖSTERİM 0030 - MALCOLM İN 0030 - ACCORDING TO JİM 

#00 - COUPLING US 0100 - ALLY 0100-28 0100 - THE GUARDİAN 01:00 - BUFAY THE THEMIDDLE 01:00 - COUPLING US 

2200 -THE MÜPPET SHOW (| 0200-TKEMUPPETSHOW | O200-THEMUPPETSHOW | 0200-1HEMUPPETSHOW VAMPİRE SLAYER 01:00 - BOSTON PUBUC (02:00 - THE MÜPPET SHOW 

1230 -THE PİNK PANTHER 0230 - ÜÇ RENK: MAVİ 0230 - NETWORK 0230 -THE DOGS OFWAR 0200 - ANGEL 0200 - THE MUPPET SHOW | 02:30- THEPINKPANTHER 

3830 - VİKİNGLER 04:30 - SNOOPY 04:30 - VİKİNGLER 0430 - TWEETY 08:00 - WITHOUT A TRACE 0300 - REBELS OFTHE STRIKES AGAIN 

2500 - RUGRATS 0500 - RUGRATS 0500 - RUGRATS 0500 - RUGRATS 0:30 - GODDBYE AGAİN NEON GOD 0500 - RUGRATS 

5 - SPONGEBOB 0530 - AHH! REAL 0530 - WILD 0530 - AS TOLD BY 05:30 - A BRİDGETOO FAR (0520 - THE KİNG OF 0500 - RUGRATS 05:30 - SPONGEBOB 

SOJAREPANIS MONSTERS THORNBERAY'S GİNGER OUEENS 2X1 ÖZEL 0530 - CATDOS SOLAREPANTS 

3800 -THE MUPPET SHOW (| 0500-THEMUPPETSHOW | oa0-THEMUPPETSHOW | 0500-THEMUPPETSHOW GÖSTERİM 0500 - THE MUPPET SHOW | 0600-THEMUPPET SHOW. 
0530- SEİNFELD 06:30» SEINFELD 


30 - SEİNFELD 05:30 - SENFELD (0630 - SEİNFELD 0530 -WATCHING ELUE 


07:00 


12:00 


00 


17 


:00 


22 


00 


06:00 - 24 


30 - 13 


A 


ÇNBC-e aylık yayın akışı 


www.cnbce.com 


24 Mart 
çarşamba 


25 Mart 26 Mart 
perşembe cuma 


AHHI REAL 
MONSTERS 


SNOOPY 
THE MUPPET SHOW 


FRASIER 


ÜÇ RENK: BEYAZ 


2400 - SEINFELD 
0030 - FRASLER 
91:00 - THE AWPUL TRUTH 
0200 - THE MUPPET SHOW 
(0230 - ÜÇ RENK: BEYAZ 
0430 - SNODPY 

0500 - RUGRATS 

0530 - AHHİ REAL 
MONSTERS 

(06:00 - THE MUPPET SHOW. 
0630 - SEİNFELD 


SENFELD SEİNFELD 
WATCHING ELLİE 
SCRUBS 


AS TOLD BY 
GİNGER 
© 


WiLD 
THORNBERRY'S 


21 Mart: 
cumartesi 


0700 - THE SIMPSONS 
07:30 - THE MUPPET SHOW 
0800 - HEİDİ 

08:30 - VİKİNGLER 

09:00 - VVEETY. 

030 - SNOOPY 

10:00 - RUGRATS 
2X16GÖSTERİM 

11:00 - AS TOLD BYGİNGER 
11:30 - AAHHHI REAL 
MONSTERS 

1200 - CATDOG 

1230 - SPONGEBOB 
SOUAREPANIS 


170 
17:30 - FRASI 


THE SIMPSONS 


THE MUPPET SHOW TRE MUPPET SHOW 


DRUGSTORE COWBOY | ROMEO IS BLEEDİNG 


24:00 - SEİNFELD 
00:30 - SORUBS 
0100 - BOOMTOWN 

02:00 - THE MUPPET SHOW 
0230 - DRUGSTORE 
COWBOY 

0430 - VİKİNGLER 

05:00 - RUGRATS 

0530 -WLD 
THORNBERRY'S 

06:00 - THE MUPPET SHOW 
(06:30 - SEVNFELD 


24:00 - SEİNFELD 
00:30 - DHARMABGREG 
01:00 - THE GUARDIAN 
(02:00 - THE MUPPET SHOW 
(03:00 - ROMEO 1S BLEEDİNG 
0430 - TWEETY 

(0500 - RUGRATS 

05:40 - AS TOLD BY 

GİNGER 

06:00 - THE MUPPET SHOW 
0630 - WATCHING ELLİE 


KHARTOUM 


THE KING OF CUEENS 


EİGHT MEN OUT 


00:30 - SOUTH PARK 

(YAZ SAATİ UYGULAMASI 
1 SAAT İLERİ ANACAK) 
01:00 - DR. PHIBES RISES 
AGAİN! 

(08:00 - THE KING OF 
OVEENS 

(08:30 - ELGHT MEN OUT 
(0530 - KHARTOUM 


m ele 


MALCOLM IN 


28 Mart 
pazar 


07:00 - THE SIMPSONS 
07:30 - THE MUPPET SHOW 
0800 - KENDİ 

0830 - VİKİNGLER 

0800 - TWEETY 

0830 - SNOOPY 

10:00 - RUGRATS 

2X1 GÖSTERİM 

100 - WILD THORNBERRY'S 
> AAHHHI REAL 
ONSTERS 

1200 -CATDOG 

1230 - SPONGEBOB 
SOUAREPANIS 


işi 


SELNFELD 


THE SIMPSONS 
SEZON FINALI 


THE KİNG OF OUEENS 


BUFPY THE 
VAMPİRE SLAYER 


WITHOUT A TRACE 
23:00 - THE GUARDIAN 


24:00 - THE SIMPSONS 
2X1 ÖZEL GÖSTERİM 
01:00 - WITKOUT A TRACE 
0200 - BUFPY THE 
VAMPİRE SLAYER 

1800 - ANGEL 

04:00 - THE MİSFITS 

06:00 - THE KİNG OF 
OUEENS 

2X1 ÖZEL GÖSTERİM 


29 Mart 
pazartesi 


30 Mart 
salı 


31 Mart 
çarşamba 


2 N 


A 


RUGRATS 


THE 


24:00 
00:30 


MIDDLE 


KIKUJIRO 


- SENFELD 
- MALCOLM INTHE 


MİDDLE 


01:00 
0200 


2U- 
0430 - 
0500- 
(0530 - 
0500 - 
06:30 - 


- BOSTON PUBUC 

- THE MUPPET SHOW 
KIKUJIRO 

HELDI 

RUGRATS 

CATDOS 

THE MUPPET SHOW 
SEİNFELD 


RUGRATS 


SPONGEBOB 
SAUAREPANIS 


VİKİNGLER 
THE MUPPET SHOW 
SEİNFELD 


ACCORDING TO JIM 


24:00 - SEİNFELD 

(0030 - ACCORDING TO JIM 
01:00 - COUPLING US 

0230 - HI, MOM! 

0430 - VİKİNGLER 

0500 - RUGRATS 

0530 - SPONGEBOB. 
SOUAREPANIS 

0500 - THE MUPPET SHOW. 
0530 - SEINFELD 


RUGRATS 


AHHI REAL 
MONSTERS 


SNOOPY 


THE MUPPET SHOW 


SEİNFELD 


FRASER 


2400 - SEİNFELD 
(00:30 - FRASER 


01:00 - THE AWFUL TRUTH | 


0230 - TROIS COULEURS 
ROUGE 

0430 - SNOOPY 

(05:00 - RUGRATS 

05:30 - AHHİ REAL 
MONSTERS 

05:00 - THE MUPPET SHOW 
(06:30 - SEINFELD 
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